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1. De laatste keren hebben we het gehad over de tabernakel/tempel en de schepping. 

Er zijn nog meer punten van overeenkomst aan te wijzen in de Bijbel. Daar zal ik er eerste en 
paar van noemen. 

 
2. In het bouwen van een huis is wijsheid, kennis en inzicht nodig (Spr. 24:3). 

Paulus bidt om die geest van Kennis, wijsheid en inzicht in Kolossenzen 1:9 en dat gedeelte 
beëindigt hij met die geweldige en uitzonderlijk diepe woorden over schepping en verzoening 
in Kolossenzen 1:15-23. 
Kolossenzen 1:10 vervolgt hij met ‘waardig wandelen’. Hier komen Efeze 4:1, Volheid, 
Verzoening, het Lichaam en de Tempel weer allemaal samen. 
 

 
3. Efeze 4 heeft de volgende kernwoorden waar we zeker op moeten letten. 

a. Plero-oo, dit woordje komt hier maar één keer voor (Ef. 4:10), maar het is wel het 
einddoel van de ‘wandel’ van de Heere Jezus van begin tot eind; een wandel die 
gereflecteerd moet worden in onze wandel; dat betekent ‘waardig wandelen’. 

 
 Zie mijn bijgevoegde studie over het woordje ‘waardig’.  

Ik behandel hierin weliswaar niet Efeze 4:1 en Kolossensen 1:10, maar die laat de 
betekenis van het woordje ‘waardig’ uitkomen. 
Voor ‘waardig wandelen’ zie ook Filippenzen 1:27 (één geest, één denken). 

 
b. Lichaam 
 Dit woordje zie je in 4:4, 12, 16, 16 
 Het feit dat Paulus kort na 3:6 (mede-lichaam) op dit woordje sooma terugkomt, 

moet belangwekkend onderwijs voor ons inhouden. Daarnaast, in vers 4 staat het 
voorop in een lijst van zeven onderwerpen die Paulus inleidt met één. 

 
  Eén lichaam, 
   één Geest, 
    één hoop van uw roeping, 
  één Heere, 
   één geloof, 
    één doop, 
  één God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen 
  
 Zo gerangschikt correspondeert het Lichaam één Heere en met de God en Vader Die 

boven, door en in allen is. Heeft ons dit niet iets te zeggen met betrekking tot Efeze 
1:23. Ik rangschik deze zeven met het oog op het volgende woordje ‘eenheid’. 

 Geest en geloof corresponderen daar ook met elkaar. 
 
c. Eénheid 
 Dit woordje vind je in 4:3, 13. Paulus gebruikt het woordje henotès alleen hier. 

Sterker nog, het zijn de enige twee plaatsen waar je dit woord in de Bijbel 
tegenkomt. 

  Eénheid van de Geest 
  Eénheid van het geloof 
 



d. ‘In liefde’ 
 Deze uitdrukking en agapei zie je in 4:2, 15 en 16. Ook in het laatste vers niet ‘in de 

liefde’ maar ‘in liefde’. 
 Vergelijk (en onderstreep in je bijbel!) 1:4; 3:17; 4:2, 15, 16; 5:2; Kol. 2:2 
 
e ‘Maat’ 
 Dit woordje metron komt drie keer voor in dit gedeelte, namelijk 
 4:7, 13, 16. 
 Voor de betekenis kijk je ook naar Romeinen 12:5 
  4:7   maat van de gave van Christus 
  4:13  maat van de grootte van de volheid (plerooma!) van Christus 
  4:16 een ieder deel (ledemaat) in zijn maat; de groei van het Lichaam 

 
4. Al met al kunnen we tot een volgende structuur van Efeze 4 komen. 
 
 4:1, 2 De nieuwe wandel. Positief. Ootmoedigheid. Zachtmoedigheid. Lankmoedigheid. 
  4:3-16 Het ene Lichaam 
 4:17-19 De oude wandel. Negatief. De ijdelheid van het verstand. 
  4:20-32 De nieuwe Mens 
 

Vergelijk deze nieuwe wandel ook met Kolossen 3:10-14. De nieuwe mens aandoen en 
ootmoedigheid. Verdragende elkaar. De band van de volmaaktheid die correspondeert met 
de band van de vrede in Ef. 4:3. 

 
5. Ik besluit dit documentje met een wat vollediger structuur van 4:1-17. Nuttig om de tekst in 

ons op te nemen en gedurig in onze gedachten mee te nemen. 
 
 
Efeze 4:1-17 
A 4:1  Ik bid… (parakaloo, aansporen) 
 B a 4:1 Wandel waardig. Positief. 
   b 4:2  Nederigheid van denken 
 
    C c 4:3-6 Eenheid van Geest 
      d 4:7  Mate van de Geest 
       e 4:8-12 Gave van de bediening. Tot volmaking; toebereiding. 
 
    C c 4:13 Eenheid van geloof 
      d 4:13, 14 Mate van de Volheid van Christus 
       e 4:15  Waarheidende in liefde. Groei. 
 
    C c 4:16 Eenheid van Lichaam 
      d 4:16 Mate van ieder deel. 
       e 4:16 Tot zichzelfs opbouwing in liefde. 
 
A 4:17 Ik zeg. Ik getuig. 
 B a 4:17 Wandel. Negatief.  
   b 4:17 IJdelheid van denken. Doelloosheid. Zinloosheid. Leegheid. 
 
       

Zie ook nog wat opmerkingen op de volgende bladzijde 
 



 
In de woorden groei (4:15, 16) en opbouwing (4:16) vinden we ook weer een reflectie van geworteld 
en gegrond (gefundeerd). 
 
Geworteld en groei is organisch en vereist de samenwerking van alle delen van het organisme. Denk 
aan een plant, een mierenhoop of gewoon zoals Paulus hier doet aan een mensenlichaam. 
Gegrond opbouwing heeft meer het beeld van een gebouw, dat is de tempel van Efeze 2. 
  
De nederigheid van denken van de nieuwe mens staat tegenover de ijdelheid van denken van de 
oude mens. Die nederigheid wordt teweeggebracht (als het goed is), niet op een schijnheilige, 
werkheilige manier, maar door de kennis van het tegenovergestelde van leegheid, namelijk de 
Volheid van God! 
    
   
   
   
  

 
 


