21 november 2021
Kesteren

Romeinen 12:3-16

1. Genade die mij gegeven is (v. 3)
Bedenken, de ‘mate’ van het geloof (v.3)

Het ene lichaam (v. 4, 5)

Genade die ons gegeven is (v. 6)
De gaven, de ‘analogie’ van het geloof (v.7)

2. Niet ‘hoog’ denken
Huperfroneoo - sofroneoo
sofroneoo — Markus 5:15; Lukas 8:35; 2 Kor. 5:13; Titus 2:6; 1 Pet. 4.7

froneoo, denken
Mat. 16:23
Mar. 8:33
Hand. 28:22

Rom. 8:5

Rom. 12:3 (2x)

Rom. 12:16 (2x), Rom. 15:5; 2 Kor. 13:11;

Rom. 14:6 (4x)

Rom. 15:5, eensgezind onder elkander (‘hetzelfde denken’, 12:16)

1 Kor. 4:6, boven hetgeen geschreven is, opgeblazenheid, de een tegen de ander
1 Kor. 13:11
2 Kor. 13:11, ‘hetzelfde denken’

Gal. 5:10, niet anders denken, anders = allos

Fil. 1:7

Fil. 2:2 (2x) (‘hetzelfde denken’)

Fil. 2:5

Fil. 3:15 (2x), anders denken, anders = heteros

Fil. 3:16, ‘hetzelfde denken’

Fil. 3:19, aardse dingen denken, dat is allos denken (Gal. 5:10)
Fil. 4:2, ‘hetzelfde denken in de Heere’

Fil. 4:10 (2x)

Kol. 3:2, bedenken van de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn (Fil. 3:19)

fronéma is het zelfstandig naamwoord bij froneoo
Rom. 8:6 (2x)
Rom. 8:7
Rom. 8:27



Filippenzen is de brief van het ‘denken’.
Maar het is ook de brief van de blijdschap, het verblijden!

3. De genade aan Paulus gegeven

Rom. 1:5

Rom. 12:3

Rom 15:15

1 Kor. 3:10

Gal. 2:9

Ef. 3:2,7,8

Kol. 1:25

4 Het ene lichaam
Vergelijk met 1 Korinthe 12
Het is niet Hét Lichaam van Efeze 1:23, de volheid van Hem Die alles in allen volmaakt

5. Geloof, hoop en liefde (Rom 12:3-16)

Geloof
Profetie
Bediening
Onderwijs
Vermaning/aansporing
Geven
Leiding geven
Barmhartigheid doen
Liefde
Afkeer van het boze
Aanhangen van het goede
Hartelijke liefde
Met eer de een de ander voorgaande
Niet traag inde ijver
Vurig van geest
Dient de Heere
Hoop
Geduldig in verdrukking
Volharding in het gebed
Mededeelzaamheid
Gastvrijheid
Zegent
Vervloekt niet
Blijdschap met de blijden
Verdriet met de verdrietigen

6. Geloof hoop en liefde in Romeinen
Romeinen 5:1-5
Romeinen 12:3-16
De meeste van deze is de liefde: Romeinen 13:8



Geloof, hoop en liefde bij Paulus.
De trits van deze drie woordjes is als een watermerk of vingerafdruk van de brieven van
Paulus

1 Korinthe 13:13

Galaten 5:5, 6

1 en 2 Thessalonicenzen

Kol. 1:4,5

Hebreeén 6:10-12

Hebreeén 10:22-24

‘Elkander’
12:5 (geloof)
12:10 (liefde) — 13:8
12:16 (hoop)



