Korte studies in Mattheiis (9)
Twee dopen

Zoals ik in de vorige studie schreef, proberen we eerst tot een structuur te komen die ons een
overzicht en een houvast geeft van het gehele boek van Mattheiis. We hebben al een tweedeling
gezien in de woorden ‘van toen af aan’.

Mattheiis 4:17, het Koninkrijk der hemelen, de Zoon van David
Mattheiis 16:21, lijden, sterven en opwekking, de Zoon van Abraham

In de vorige studie zagen we twee ‘geboorten’: de geboorte van de Heere uit Maria en de geboorte
die is Zijn opstanding.

Evenzo zijn er twee dopen. Die zullen we in deze studie bekijken.

De eerste doop waarvan we zien dat de Heere Jezus die onderging, is de doop van Johannes. Je
leest die in hoofdstuk 3.

‘Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes om door hem gedoopt te worden’.
(Mat. 3:13).

Nadat Johannes Hem gedoopt had, kwam er een stem uit de hemelen, die zei:
‘Deze is Mijn Zoon, mijn Geliefde, in Wie ik Mijn welbehagen heb.’ (Mat. 3:17).

Natuurlijk zullen we in een latere studie bij deze gebeurtenis wat langer stilstaan. Vooraf zeg ik
alvast dat deze doop een beeld was van de dood en de opstanding van de Heere Jezus. Daarna, na
deze dood en opstanding, erkende God Hem publiekelijk als Zijn Zoon en kon Zijn bediening van
de prediking van het koninkrijk der hemelen aanvangen.

Van een tweede doop, die in feite van hetzelfde getuigt, lees je in Matthelis 20. De twee zonen van
Zebedeiis, Jakobus en Johannes, kwamen met hun moeder om voor hen een plaats aan de rechter-
en de linkerhand van de Heere te vragen als Hij in Zijn koninkrijk gekomen zou zijn.

Op die vraag kregen zij een toch wel wat curieuze wedervraag.

‘Gij weet niet wat gij begeert; kunt gij de drinkbeker drinken, die Ik drinken zal en met de
doop gedoopt worden waarmee Ik gedoopt word?’ (Mat. 16:22).

Dat zitten in die verhoogde plaats lijkt op een of andere manier verbonden te zijn met het drinken
van een drinkbeker en met gedoopt worden. De drinkbeker is het lijJden van de Heere en de doop
is Zijn dood en Zijn opstanding.

Als Jakobus en Johannes bevestigend antwoorden (en waarschijnlijk nog maar nauwelijks weten
waarop ze ‘ja’ zeggen), geeft de Heere te kennen dat zij inderdaad die drinkbeker wel zouden



drinken en ook met die doop gedoopt zouden worden. Hij wil hiermee zeggen dat zij zullen lijden
en sterven om Zijns Naams wil. Dan vervolgt Hij met:

‘maar het zitten tot Mijn rechter- en tot Mijn linkerhand, staat bij Mij niet te geven, maar het
zal gegeven worden aan hem voor wie het bereid is door Mijn Vader.’ (Mat. 16:23).

Zoals God bij de ‘eerste’ doop de Heere Jezus als Zijn Zoon erkende in Wie Hij Zijn welbehagen had,
zo erkent de Heere Jezus bij Zijn tweede doop God als Zijn Vader. Het welbehagen is in Zijn handen.

Let op het moment waarop Jakobus en Johannes bij de Heere komen met hun vraag. Dat is
namelijk net nadat Hij Zijn discipelen voor de derde keer verteld had dat Hij zou lijden, sterven en
opgewekt worden:

‘Zie, wij gaan op naar Jeruzalem, en de Zoon des mensen zal aan de overpriesters en de
Schriftgeleerden overgeleverd worden, om Hem te bespotten en te geselen, en te
kruisigen en ten derden dage zal Hij weder opstaan.’ (Mat. 20:18, 19).

De Heere legt hier in feite Zelf het verband tussen Zijn lijden, sterven en opstanding met het
drinken van een drinkbeker en de doop. Kijk voor de drinkbeker ook alvast naar hoofdstuk 26 de
verzen 39, 42 en 44. Je ziet daar dat de Heere tot driemaal toe bad of de drinkbeker aan Hem
voorbij mocht gaan en zo niet: ‘Uw wil geschiedde’.

We kunnen de kennis die we tot nu toe hebben van het Evangelie alvast in een overzichtje
neerzetten.

A 1:1-3:17 Van geboorte naar doop

B 4:17 ‘Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: bekeer u,
want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.’

B 16:21 ‘Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest
heengaan naar Jeruzalem, en veel lijden van de ouderlingen en
overpriesters en Schriftgeleerden en gedood worden en ten derden dage
opgewekt worden.’

A 26:36-28:20  Van doop naar ‘geboorte’ (opstanding).
Zie je overigens ook dat de Heere Zijn lijden en sterven pas begon aan te kondigen in het tweede
gedeelte? Dus pas vanaf 16:21. Daarover heeft Hij dus niet gesproken in Zijn prediking over het
Koninkrijk der hemelen.
Ten tweede maakte Hij Zijn naderend lijden en sterven niet publiekelijk bekend. Het volk kreeg
daar niets over te horen. De enigen tegen wie de Heere dit vertelde waren Zijn discipelen. (Mat.

16:21;17:21; 20:17).

Dit zijn een paar gegevens waarvan het goed is dat je ze onthoudt.



