
Korte studies in Mattheüs (11) 

 

Indien Gij Gods Zoon bent 

 

Ook in deze studie gaan we nog wat verder in op de tweedeling in het Evangelie naar Mattheüs, 

een tweedeling die gevormd wordt door de woorden ‘van toen af aan’  in Mattheüs 4:17 en 16:21. 

Christus is de Zoon van David en de Zoon van Abraham. Dat niet alleen, Hij claimde ook de Zoon 

van God te zijn. Dat werd ook bevestigd door de stem uit de hemel na Zijn doop door Johannes en 

op de berg der verheerlijking toen God zelf zei: 

 

 ‘Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb.’ (Mat. 3:17; 17:5). 

 

Vanaf de eerste keer dat deze woorden gesproken werden, lijkt de claim van de Heere dat Hij Gods 

Zoon is, onder vuur te liggen. Dat zien we met name AAN HET BEGIN van Zijn eerste bediening waarin 

Hij het Koninkrijk der hemelen predikte en AAN HET  EIND van Zijn tweede bediening waarin Hij 

Zijn lijden en sterven predikte en onderging. 

 

Nog voordat de Heere het Koninkrijk begon te prediken werd Hij door de Geest de woestijn 

ingeleid om door de duivel verzocht te worden. Deze verzoeking door de duivel kwam in drie 

aanvechtingen. 

 

Nadat Hij veertig dagen en nachten gevast had en dus zonder twijfel hongerig en vermoeid was, 

kwam de duivel tot Hem met de woorden: 

 

 ‘ALS U GODS ZOON BENT, zeg dan dat deze stenen brood worden.’ (Mat. 4:3). 

 

Na deze beproeving te hebben doorstaan leidde de duivel Hem naar Jeruzalem en vroeg Hem Zich 

van de tempel af te storten. 

 

‘ALS U GODS ZOON BENT, werp Uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat Hij Zijn 

engelen voor U zal bevelen, en dat zij U op handen zullen dragen, opdat U Uw voet niet te 

eniger tijd  aan een steen stoot.’ (Mat. 4:6). 

 

Hier citeert de duivel God Woord (Psalm 91) en dan is hij op zijn gevaarlijkst. Ook deze verzoeking 

pareert de Heere met Gods Woord. 

 

Elke van deze eerste twee verzoekingen beginnen met de woorden: ‘als U  Gods Zoon bent’. Het is 

een uitdaging. Laat het maar zien. Doe maar wat ik U vraag. Dan zullen we wel eens zien of dit echt 

zo is. De kern van deze verzoekingen is om de kracht van de woorden van de stem uit de hemelen 

weg te nemen. God had gesproken: ‘deze is Mijn  geliefde Zoon’. De duivel plaatst zijn kritiek en 

kanttekeningen daarbij. Dit alles gebeurde al aan het begin, nog voordat de Heere was begonnen 

te prediken. 

 

Aan het eind van de tweede bediening, als Zijn lijden en sterven werkelijkheid zijn geworden zien 

we iets dergelijks. Onder de afschuwelijkste folteringen aan het kruis horen we hoe de mensen die 

daarbij waren om getuige te zijn van de laatste momenten van de Man uit Nazareth twijfelden aan 

wie Hij was. 



‘En de voorbijgangers lasterden Hem, schuddende hun hoofd en zeggende: U Die de tempel 

afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlos Uzelf. ALS U DE ZOON VAN GOD BENT, kom dan van het 

kruis af.’ (Mat. 27:40). 

 

Dezelfde woorden. Dezelfde verzoeking. Als U de Zoon van God bent, laat dat dan nu maar eens 

zien. Dat zeiden ze in weerwil van alle tekenen die Hij in hun midden had gedaan. Ondanks alles, 

woorden en werken, waarmee Hij hen had laten zien dat Hij werkelijk was Degene van Wie God 

uit de hemel had getuigd: de Zoon van God. 

 

Net als de duivel in de woestijn wisten ze van geen ophouden. Nog een tweede keer, dit keer bij 

monde van de overpriesters, Schriftgeleerden, ouderlingen en Farizeeën werden deze gemene 

woorden aan Zijn folteringen toegevoegd: 

 

‘Anderen heeft Hij verlost, Zichzelf kan Hij niet verlossen. Indien Hij de Koning van Israël is, 

laat Hij nu van het kruis afkomen en wij zullen Hem geloven. Hij heeft op God vertrouwd; laat 

Die Hem nu verlossen als Hij Hem welgezind is, want Hij heeft gezegd: Ik ben Gods Zoon.’ 

(Mat. 27:43). 

 

Hier staat hetzelfde in andere woorden. Men zegt: Hij heeft gezegd dat Hij Gods Zoon is, nou, laat 

Hem dat dan maar bewijzen door Zichzelf te verlossen! Dat zou nog eens een daad, een Koning 

waardig zijn! Dan zullen we het wel geloven. Ook in deze woorden lezen we dus: ‘indien U Gods 

Zoon bent…’ Niet bij monde van de duivel maar bij monde van zijn handlangers. 

 

Wellicht dat het nuttig is dat we alvast een overzichtje maken van de dingen die we tot nu toe 

gezien hebben. Ik heb ze opgeschreven in de volgorde waarin we de teksten tegenkomen: 

 

 A  Geboorte 

   

  B Doop in water 

   C Stem uit de hemel: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb.’ 

     

    D Verzoeking in de woestijn: ‘Indien U Gods Zoon bent’ 

 

     E Van toen af aan….  

     E Van toen af aan…. 

 

   C Stem uit de hemel: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb 

  B Doop in lijden en dood 

     

    D Verzoeking aan het kruis: ‘Indien U Gods Zoon bent.’ 

 

 A Geboorte (opstanding)  


