
Korte studies in Mattheüs (13) 

 

Vier blinden 

 

We hebben tot nu toe gezien hoe het Evangelie naar Mattheüs als het ware in twee delen uiteenvalt. 

De twee delen worden gekoppeld door vergelijkbare woorden en gebeurtenissen. Behalve het 

schema dat ik in de vorige studie (deel 12) heb gegeven, kunnen we hierin ook kennis 

onderbrengen die we voorheen hebben opgedaan. We hebben namelijk ook gezien dat Mattheüs 

zes grote redevoeringen van de Heere heeft opgeschreven. De eerste drie, de bergrede, de 

opdracht aan de discipelen en de gelijkenissen van het Koninkrijk der hemelen, komen in het 

eerste gedeelte voor. De laatste drie vind je in het tweede gedeelte; dat zijn het onderwijs over de 

grootheid van vergeving, de veroordeling van de Schriftgeleerden en de Farizeeën en de 

verhandeling over het einde van de eeuw en de komst van de Zoon des mensen. 

 

Er zijn meer opvallende overeenkomsten tussen het eerste deel en het tweede deel. Een van die 

overeenkomsten is de genezing van twee blinden. Die vind je in elk van de twee delen. De eerste 

in Mattheüs 9:27-31 en de tweede in Mattheüs 20:29-34. Er zijn verschillen, maar ook duidelijke 

overeenkomsten aan te wijzen. 

 

In het eerste gedeelte volgden de blinden de Heere Jezus en riepen zij Hem aan met de woorden: 

 

 ‘Zoon van David, ontferm U over ons.’ (Mat. 9:27). 

 

Het is duidelijk dat deze twee niets in de weg werd gelegd om dichtbij Hem te komen, want zij 

konden Hem kennelijk in het huis volgen. In het huis sprak de Heere hen aan met de vraag of zij 

geloofden dat Hij dat kon; Zich over hen ontfermen. Volmondig antwoordden zij Hem bevestigend. 

En daarop raakte Hij hen aan terwijl Hij de woorden ‘het zal u gaan naar uw geloof’ tegen hen 

sprak en daarop werden hun ogen geopend. 

 

In het tweede gedeelte zaten twee andere blinden aan de kant van de weg terwijl de Heere Jezus 

Jericho uitging. Nu volgde Hem een grote schare, maar niet de blinden. Terwijl Hij voorbijging 

riepen zij hetzelfde gebed: 

 

 ‘Heere, Gij Zoon van David, ontferm U over ons.’ (Mat. 20:30). 

 

Deze twee werd wél wat in de weg gelegd, meer dan een strobreed. De hele menigte begon hen te 

bestraffen en wilde dat zij zouden zwijgen. Het kan best zijn dat hun  werd gezegd dat ze blind 

waren vanwege hun zonden of vanwege die van hun ouders. Dat was een mening waar ook de 

discipelen zelf nog niet helemaal uit waren (Joh. 9:2). Maar hoe meer hun gezegd werd te zwijgen, 

hoe harder ze begonnen te roepen: 

 

 ‘Ontferm U over ons, Heere, Zoon van David.’ (Mat. 20:31). 

 

Ook deze twee kregen een vraag van de Heere: 

 

 ‘Wat wilt u dat Ik voor u doen zal?’ (Mat. 20:32). 

 



Nadat zij geantwoord hadden dat zij verlangden dat hun de ogen geopend zouden worden, raakte 

de Heere hun ogen aan en konden zij daarna onmiddellijk zien. 

 

Laten we de overeenkomsten naast elkaar zetten: 

 

  

1. Twee blinden (9:27)  Twee blinden (20:30) 

2. Twee blinden volgden Hem (9:27) 

-èkolouthèsan 

- Vóor hun genezing 

 Zij volgden Hem (20:34) 

-èkolouthèsan 

- Na hun genezing 

3 Zij riepen 

- kradzoo 

 Zij riepen 

- kradzoo 

4 Zij spraken Hem aan met Zoon van 

David (9:27) 

 Zij spraken Hem aan met Zoon van David 

(20:31, 32) 

5 Zij noemden Hem kurios, Heere (9:28)  Zij noemden Hem kurios (20:30, 31) 

6. De vraag van de Heere: 

- Gelooft u dat ik dat doen kan? (9:28) 

 De vraag van de Heere: 

- Wat wilt u dat Ik voor u doen zal? (20:32) 

7. Het geloof en antwoord van de twee 

blinden. 

- Ja, Heere (9:28) 

 Het geloof en antwoord van de twee 

blinden. 

- Heere, dat onze ogen geopend worden 

(20:33) 

8. Hij raakte hun ogen aan (9:29) 

- èpsato 

 Hij raakte hun ogen aan 

- èpsato 

9. De genezing 

- Hun ogen werden geopend (9:30) 

 De genezing 

- Onmiddellijk werden hun ogen ziende 

(20:34) 

 

Er zijn duidelijk ook verschillen, die wellicht te maken hebben met de prediking van de Heere. In 

het eerste geval verbood de Heere de blinden ten strengste om iets over hun genezing te zeggen, 

zodat niemand er iets vanaf zou weten. De voormalige blinden begrepen deze opdracht kennelijk 

helemaal niet en hebben Hem het hele land door bekend gemaakt.  

 

In het tweede geval werd zo’n opdracht helemaal niet aan de blinden gegeven. Zij zijn Hem gevolgd, 

terwijl het eerste stel blinden van Hem is weggegaan. 

 

Een belangrijke overeenkomst in deze twee gedeelten was de roep om ontferming van elk tweetal 

blinden. Die zelfde roep vinden we nog een keer terug, nu door twee enkelingen. Naar hen zullen 

we in de volgende studie kijken. 

 

 


