Korte studies in Mattheiis (21)

Aanbidden

De Heere Jezus is de Zoon van God. Dat was de belijdenis van Petrus (Mat. 16:16). Dat was de
belijdenis van de hoofdman over honderd (Mat. 27:54). En dat was de belijdenis van hen die Hem
over het water hadden zien lopen en bij Hem in het schip waren (Mat. 14:33). Dat Hij de Zoon van
God is, belijdt de Heere Zelf ook. Wat dat inhield, was feitelijk dat Hij Zichzelf aan God gelijk
maakte. Dat hadden de leiders in Israél heel goed begrepen. In de vorige studie zagen we hoe de
Heere Psalm 110 gebruikte om de Farizeeén van repliek te dienen en aan te tonen dat Hij méér
was dan de Zoon van David, ja, dat Hij wel de God van David moest zijn.

Al deze expliciete belijdenissen zijn duidelijk genoeg. In het Evangelie naar Mattheiis vinden we
echter ook een aantal verwijzingen naar de Bijbel waarin de Heere op een wat meer verborgen
manier laat zien wie Hij is, namelijk, de HEERE, de God van Israél. In deze en een aantal van de
volgende studies laat ik je daar een aantal voorbeelden van zien.

In het Evangelie naar Mattheiis zien we een aantal mensen die tot Christus komen en Hem
aanbidden. Het Griekse woordje voor ‘aanbidden’ is proskuneoo. Ik noem eerst de teksten met de
personen die tot Hem kwamen om Hem zo de hoogste eer te bewijzen, zonder dat ik uitgebreid
op de inhoud inga.

1. De wijzen uit het oosten
‘Waar is de geboren Koning van de Joden, want wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en
Zijn gekomen om Hem te aanbidden.’ (Mat. 2:2)

‘[...] en zij vielen neer en aanbaden Het (Kind).’ (Mat. 2:11)

2. Een melaatse
‘En zie, er kwam een melaatse en hij aanbad Hem’ (Mat. 8:2)

3. Een overste
‘[...] zie een overste kwam en aanbad Hem’ (Mat. 9:18)

4. Degenen die in het schip waren
‘Zij die in het schip waren kwamen en aanbaden Hem. (Mat. 14:33)

5. De Kananese vrouw
‘En zij kwam en aanbad Hem en zei: Heere, help mij!’ (Mat. 15:25)

6. De moeder van de zonen van Zebedeiis
‘Toen kwam de moeder van de zonen van Zebedetis met haar zonen naar Hem toe. Zij aanbad
Hem om Hem iets te vragen.’ (Matt. 20:20)

7. De twee Maria’s bij het graf
‘Zij gingen naar Hem toe, grepen Zijn voeten en aanbaden Hem.' (Mat. 28:9)



8. De elf discipelen
‘En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden’ (Mat. 28:17).

Lees al deze Schriftgedeelten rustig door en merk op dat de Heere geen enkele keer bezwaar
maakte dat deze mensen zo voor Hem neerknielden en Hem aanbaden. Geen enkele keer zegt Hij:
‘Sta op, want ik ben ook maar een mens’, of iets dergelijks, zoals bijvoorbeeld de engel in
Openbaring 22:9. De Heere liet Zich deze lofprijzing welgevallen, zonder degenen die Hem die eer
bewezen daarvoor te bestraffen.

Dat is opmerkelijk. Toen de duivel na veertig dagen de Heere kwam verzoeken in de woestijn, was
een van de drie verleidingen waar hij mee bij de Heere kwam de volgende.

‘Opnieuw nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg en hij liet Hem al de
koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid, en zei tegen Hem: Dit alles zal ik u
geven als u neervalt en mij aanbidt.’ (Mat. 4:8, 9).

Op elk van de verzoekingen van de duivel reageert de Heere Jezus met een tekstgedeelte uit het
boek Deuteronomium. Op deze vraag van de duivel om hem te aanbidden zegt de Heere:

‘Ga weg satan, want er staat geschreven: De Heere, Uw God zult u aanbidden en Hem alleen
dienen.’ (Mat. 4:10).

Het citaat is van Deuteronomium 6:13.

De Heere weigerde natuurlijk om op de verzoeking van de satan in te gaan. Hij stuurde hem met
deze woorden weg. De HEERE alleen zult u aanbidden. Proskuneoo. Maar vervolgens zien we dus
wel hoe velen voor Hem neervallen en Hem aanbidden. Proskuneoo.

Is het niet alsof Mattheiis opzettelijk dit woord gebruikt en dan ook alleen op deze manier? Het
aanbidden van God. De enige afwijking hierin is als de Heere Zelf het woord gebruikt in de
gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. Maar zelfs dan wil de Heere de heer in de gelijkenis
met God vergelijken. Herodes gebruikt het woord proskuneoo ook. Hij doet dat op dezelfde manier
als de wijzen uit het oosten. Hij geeft het woord dezelfde betekenis; aanbidden in de zin van God
aanbidden. Uit zijn mond was het een leugen; hij was op geen enkele manier van plan om het Kind
Goddelijke eer te gaan bewijzen, maar hij gebruikte het woord wel in die zin (Mat. 2:8).

Zie je wat ik bedoel? De Heere zegt dat je alleen de Heere uw God moet aanbidden. Vervolgens
lezen we van vele mensen die Hem komen aanbidden; dat staat Hij zonder enige afkeuring toe.

Betekent dit het niet?

Ik ben de HEERE uw God!



