
Korte studies in Mattheüs (27) 

 

Emmanuël 

Voordat de Heere geboren was, kreeg Hij al Zijn Naam. De engel die aan Jozef in een droom 

verscheen zei tegen hem dat hij Hem Jezus moest noemen (Mat. 1:21).  

 

Mattheüs voegt eraan toe dat dit alles de vervulling was van de Schriften. Hij verwijst ons naar 

Jesaja en laat ons zien dat Zijn Naam ook Emmanuël zou zijn. Mattheüs geeft ons er ook de 

vertaling van deze Naam van de Heere bij: ‘God met ons.’ (Mat. 1:23). 

 

Dit is een hele belangrijke Naam! Het is, voordat je verder leest, misschien goed om de inleiding 

bij deze studies nog een keer te lezen. Dat zijn de studies 1 en 2. In de Naam Emmanuël ligt 

namelijk het geheim van het nieuwe verbond verborgen. 

 

De profetie waar Mattheüs naar verwijst is Jesaja 7:14. In Jesaja 7 lezen we hoe de profeet met een 

bemoedigende boodschap naar Achaz de koning van Juda gaat. Het koninkrijk Juda werd in die 

tijd ernstig bedreigd door Rezin de koning van Syrië en Pekah, de koning van Israël – dat is het 

noordelijke tienstammenrijk. Deze twee koningen hadden een pact met elkaar gesloten om Juda 

in bezit te nemen. Achaz wist niet hoe hij deze overmacht het hoofd moest bieden, maar Jesaja 

komt met de boodschap dat de plannen van Rezin en Peka niet zouden slagen. (Jes. 7:7, 8). 

 

Achaz weigert het om een teken te vragen en daarom geeft de Heere hem Zelf een teken. Dat is het 

teken van de geboorte van een Kind. 

 

‘Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven; zie, de maagd zal zwanger worden, en zij zal 

een Zoon baren, en Zijn naam Immanuël noemen.’ (Jes. 7:14). 

 

Deze twee koningen zijn dus Rezin en Pekah. De profetie is bedoeld voor Achaz en zijn volk Juda 

en vertelt hen dat zij niet hoeven te vrezen voor deze twee koningen. Het teken is dus in eerste 

instantie bedoeld voor Achaz en het gaat hier om een jonge vrouw die op een normale manier 

zwanger wordt en een kind met de naam Immanuël zal krijgen. 

 

Mattheüs wordt geïnspireerd om dit teken toe te passen op de geboorte van de Heere Jezus. Hij is 

de ware Emmanuël. Hij is Degene achter alle tekenen in de Bijbel. In Hem, in Zijn Persoon, wordt 

de Schrift vervuld. In onze studies in Matthëus krijgen we nog veel meer gelegenheid om naar dit 

soort vervulling van profetieën te kijken. 

 

Het belangrijkste in dit teken is de Naam: Emmanuël. Mattheüs laat ons dat zien door de Naam te 

vertalen. ‘God met ons.’ Het is die Naam die de Schriften vol maakt. 

 

Laten we eerst eens bedenken wie er met dat woordje ‘ons’ wordt bedoeld. Het is al te gemakkelijk 

om te denken dat dit gaat over iedereen die die Naam leest. Dat klopt ook niet. De profetie was 

bedoeld voor het volk van God. In vers 21 staat dat Hij Zijn volk zalig zal maken van hun zonden. 

Dat kan maar op één volk duiden: Israël. 

 

We lezen in de Naam Emmanuël de vervulling van het nieuwe verbond. Dat nieuwe verbond zou, 

evenals het eerste verbond met Israël worden opgericht. De Naam Emmanuël op de eerste 



bladzijde van het Evangelie naar Mattheüs laat ons zien dat God in Jezus Zijn verbond met Israël 

gaat oprichten. Hij vervult in Christus het oude en het nieuwe tegelijk. 

 

De inhoud van het nieuwe verbond is hoofdzakelijk dat God Israël tot een God zal zijn en dat Israël 

Hem tot een volk zal zijn. Op veel plaatsen waar je leest over dit nieuwe verbond, vind je die 

woorden terug. 

 

‘Maar dit is het verbond, dat Ik die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de HEERE: 

Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en Ik zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot 

een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.’ (Jer. 31:33). 

 

Dit is Emmanuël. God met ons. 

 

‘Maar zij zullen weten, dat Ik, de HEERE, hun God, met hen ben, en dat zij Mijn volk zijn, het 

huis van Israël, spreekt de Heere HEERE.’ (Ez. 34:30). 

 

Nogmaals, dit is de inhoud van het nieuwe verbond. Het is de belofte aan Israël die God in Jezus 

aan Zijn volk vervult. ‘God met hen’.  

 

Hieronder volgen nog een aantal teksten die ons wijzen op de vervulling van Emmanuël. 

 

‘En Ik zal in het midden van u wandelen, en zal u tot een God zijn, en U zult Mij tot een volk 

zijn.’ (Lev. 26:12). 

 

‘En zijn Heerlijke zal uit hem zijn en zijn Heerser uit het midden van hem voortkomen; en Ik 

zal hem doen naderen en hij zal tot Mij genaken; want wie is hij die met zijn hart borg worde, 

om tot Mij te genaken, spreekt de HEERE? En gij zult Mij tot een volk zijn, en Ik zal u tot een 

God zijn.’ (Jer. 30:21, 22). 

 

‘En Ik zal hun enerlei hart geven, en zal een nieuwe geest in het binnenste van u geven; en Ik 

zal het stenen hart uit hun vlees wegnemen, en zal hun een vlesen hart geven; opdat zij 

wandelen in Mijn inzettingen, en Mijn rechten bewaren, en die doen; en zij zullen Mij tot een 

volk zijn, en Ik zal hun tot een God zijn.’ (Ez. 11:19, 20), 

 

Emmanuël, God met ons. 

 

 


