
Korte studies in Mattheüs (28) 

 

Emmanuël (2) 

We blijven nog een poosje stilstaan bij deze belangrijke Naam van de Heere Jezus, Emmanuël. 

 

In studie 27 heb ik je iets van de context laten zien van de profetie die Mattheüs aanhaalt uit Jesaja 

7:14. Die was in de dagen van Achaz bedoeld als een geruststelling voor Juda. De bedreiging van 

Rezin en Pekah zou al voorbij zijn voordat het kind waar Jesaja op doelt groot geworden zou zijn.1 

 

Maar hiermee hebben we de context nog helemaal niet uitgeput. De Naam Emmanuël drukt nog 

veel meer uit. Het is een heel belangrijk principe van Bijbeluitleg dat wanneer een Bijbelschrijver 

een tekst uit de Tenach aanhaalt, hij niet alleen denkt aan die ene tekst. Hij bedoelt alles wat 

eromheen staat. Alles wat eromheen staat is het hele boek Jesaja zou je zeggen; ja, dan heb je nog 

gelijk ook. Maar zover zullen we in deze studies niet gaan; hoewel ik wel denk dat het belangrijk 

is dat je een aardig overzicht hebt van wat er in Jesaja staat om de Naam Emmanuël ten volle te 

kunnen begrijpen. 

 

Dit principe van Bijbeluitleg zullen we vaker tegenkomen in deze studies in Mattheüs. Als 

Mattheüs dus zegt dat iets vervuld is, dan bedoelt hij niet alleen die ene tekst. Dan gaat het hem 

ook om al wat eromheen staat en moeten we ons heel bewust zijn van de oorspronkelijke situatie 

waarin de tekst geschreven staat. 

 

Jesaja is in hoofdstuk 7 nog helemaal niet klaar met de naam Immanuël. Wellicht heb je na de 

vorige studie gedacht dat er iets in de uitleg niet helemaal klopte. Inderdaad werden Rezin en 

Pekah door de Assyriërs uit het land verdreven en werd zo hun dreiging teniet gedaan. Maar Juda 

zelf kreeg toch ook met de Assyriërs te maken? Zij werden toch ook bijna verwoest door dat 

gewelddadige volk van de Assyriërs? Heel goed als je dat hebt opgemerkt. Inderdaad maakte God 

gebruik van de Assyriërs om ook Juda tot inkeer te brengen en te doen vertrouwen op Zijn heilige 

Naam alleen. Voordat je verder leest raad ik je aan om de geschiedenis van deze bedreiging van 

Jeruzalem door de Assyriërs in de hoofdstukken 36, 37 en 38 van Jesaja goed door te lezen en te 

zien wat daar allemaal gebeurt. 

 

De godvruchtige koning Hizkia, de zoon van Achaz uit hoofdstuk 7 is daar de sleutel. Inderdaad 

werd Juda zo ernstig bedreigd dat het water tot aan de lippen was gestegen. Maar… God was met 

hen! Immanuël. 

 

Dit lees je precies zo in Jesaja 8. Je vindt daar de Naam Immanuël tweemaal terug. Voor je verder 

leest: lees Jesaja 8 en kijk of je de twee teksten kunt vinden. Jesaja 8:6 gaat weer over die twee 

zotte koningen Rezin en Pekah die dachten dat ze de buit al binnen hadden. In het volgende vers 

lezen we hoe God een eind maakt aan hun vreugde door middel van de sterke hand van de 

Assyriërs. 

 

 
1 Het is nog maar de vraag of Jesaja 7:15 over Immanuël gaat. Waarschijnlijker doelt de profeet hier op zijn 
eigen zoon Schear-Jaschub die hij had meegenomen. (Jes. 7:3). 



‘Daarom zie, zo zal de Heere over hen doen opkomen die geweldige en sterke rivier, de koning 

van Assyrië en al zijn heerlijkheid; en hij zal komen over al zijn stromen, en gaan over al zijn 

oevers.’ (Jes. 8:7). 

 

De Assyriërs worden vergeleken met een machtige rivier die buiten zijn oevers treedt en alles 

overstroomt.  Rezin en Pekah worden door deze vloed volkomen weggevaagd en hun bedreiging 

van Juda wordt totaal teniet gedaan. Maar nu komt het deel, wat aanvankelijk ‘niet klopte’. Deze 

enorme rivier van Assyrisch geweld overstroomd ook Juda! 

 

‘Hij dringt door tot in Juda, overspoelt het, trekt er doorheen, hij reikt tot aan de hals., en zijn 

uitgebreide vleugels zullen de volle breedte van Uw land innemen, o Immanuël!’ (Jes. 8:8). 

 

Zie je wie hier wordt aangesproken, als in een noodkreet, als in een schreeuw van het gebed? 

Immanuël, God met ons! Kijk wat er gebeurt! Red ons, het water staat ons tot aan de lippen. We 

gaan verloren, Immanuël. Hier krijgt God de Naam Immanuël. En zij die op de Naam van de HEERE 

betrouwen roepen Hem hier aan. Ik ga ervan uit dat je de geschiedenis van Hizkia en de Assyriërs 

hebt gelezen. Dan begrijp je wat hier gebeurt. De Assyriërs hadden heel Juda al overstroomd en ze 

stonden honend en spottend en vloekend voor de poorten van Jeruzalem. Wat dan volgt is zo 

verschrikkelijk mooi. Immanuël geeft antwoord door middel van de profeet. 

 

‘Volken, loop te hoop, en wordt verpletterd! En neem ter ore, allen die in verre landen zijn, 

‘omgord u en wordt verpletterd! Beraam een plan – het zal verijdeld worden! Spreek een 

woord – het zal niet tot stand komen.’ (Jes. 8:10) 

 

Je zou het nauwelijks kunnen geloven. Die man die daar nauwelijks nog het hoofd boven water 

kan houden en dreigt te verdrinken onder die machtige vloed. Juda zal weldra worden ingenomen. 

Dan deze woorden. Onbegrijpelijk toch? Maar wel waar! 

 

 ‘Want God is met ons’ (Jes. 8:10). 

 

In de Hebreeuwse tekst zie je geen verschil tussen immanu eel van vers 8 en immanu eel van vers 

10. In de hoogste nood van Juda is God met hen; en alle beraadslagingen die tegen God en Zijn volk 

worden gedaan zullen verpletterd worden. 

 

Israël was er in de dagen van de geboorte van de Heere niet veel beter aan toe. Het land werd 

verdrukt door de Romeinen en de goddeloze koning Herodes stond aan het roer voor de dagelijkse 

gang van zaken. In die omstandigheden werd Jezus geboren en kreeg Hij de Naam Immanuël. Die 

Naam drukt de hoop van het volk uit in een God Die hen bevrijdt. 

 

Ik hoop dat je in deze studie ook iets begrepen hebt van het principe van Bijbeluitleg. Mattheüs 

citeert Jesaja 7:14 met het doel om ons op de Persoon Immanuël te wijzen. Maar wat die Naam 

allemaal betekent krijgen we alleen te weten als we de context onderzoeken waarin die Naam 

voorkomt. 

 

Er zijn drie teksten in de Tenach waarin we Immanuel vinden. Die drie teksten zijn Jesaja 7:14, 

8:8 en 10. Maar als je vanaf hier een klein eindje doorleest, begrijp je dat we nog niet geheel en al 

klaar zijn met deze Naam. 


