Korte studies in Mattheiis (33)
De Heerser in Israél (3)

Zoals we gezien hebben verwijst Matthelis ons naar aanleiding van de vraag van Herodes waar
het Kind geboren zou worden naar Micha 5. Hij leest ons voor:

‘En u Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want
uit u zal de Leidsman voortkomen Die Mijn volk Israél weiden zal’ (Mat. 2:6)

Het eerste gedeelte van Micha 5:1 luidt als volgt:

‘En u Bethlehem-Efratha, u bent klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij
voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israél.’ (Mic. 5:1).

Er zijn wat kleine verschillen in de tekst tussen Micha en Mattheiis. Mattheiis had misschien een
vertaling van dit vers in handen die wij niet meer kennen. Of hij citeerde vrij, in overeenstemming
met taalgebruik en geografie van zijn eigen tijd.

In Micha 5 betekent ‘uit u zal Mij voortkomen’ dat de Heerser er voor de Heere zou zijn. Hij zal voor
Mij uit u voortkomen. Het is niet alleen uw Messias, Israél; Hij is er ook of juist voor Mij!

Na deze eerste helft van Micha 5 geciteerd te hebben springen Mattheiis’ gedachten naar vers 3.
Wat kwam die Heerser doen? Hij kwam het volk van Israél weiden. Mattheiis wil ons veel meer
zeggen dan dat de Messias in Bethlehem geboren zou worden. Hij wil ons zeggen waarom Hij
geboren werd. Hij vertelt ons wat Hij kwam doen! Zijn volk Israél weiden.

Weiden is het werk van een herder. En deze Herder gaat Zijn volk weiden zodat ‘zij zullen wonen’
(Mic. 5:3). Als de getrouwen in Israél bij het lezen van de woorden gedaan hebben wat wij nu doen
- de woorden van Micha nauwkeurig onderzoeken - dan zou hun hart sneller zijn gaan kloppen
van vreugde en verlangen. De geboorte van deze Heerser kondigt een nieuwe tijd aan; een tijd
waarin Israél zal wonen! Deze woorden horen heel duidelijk bij Gods verbond met Israél. Daar
kom ik in deze studies nog op terug. Het is goed als je dit vooraf al beseft. Ik zeg het nog een keer.
Mattheiis citeert Micha 5 niet alleen om het antwoord van de overpriesters en schriftgeleerden te
bevestigen. Hij doet dit net als bij de tekst van Immanuél en net als een aantal teksten die nog
zullen volgen om te laten weten dat de dagen van het nieuwe verbond nabij zijn gekomen. Hij gaat
Zijn woord waarmaken.

‘Weiden’ is een woord dat na vers 3 nog twee keer voorkomt in Micha 5. Micha schrijft over de
bedreiging van Assur:

‘Wanneer Assur in ons land zal komen en wanneer hij onze paleizen zal betreden...” (Mic. 5:5)

Assyrié was een grote bedreiging voor Israél in de dagen van Micha. Dat spreekt uit bovenstaande
woorden. Als de Assyriérs komen en als zij onze paleizen betreden... dan, ja, wat dan? Dat zou niet
veel goeds voorspellen. Maar met de Heerser in Israél wordt alles omgedraaid. Hij zal Zijn volk
weiden. Als Assur dan in het land zou komen,



‘zullen wij tegen hem zeven herders doen opstaan en acht vorsten uit de mensen. Zij zullen
het land van Assur weiden met het zwaard, het land van Nimrod met getrokken zwaarden.
Zo zal Hij ons redden van Assur, wanneer die in ons land zal komen en wanneer die ons gebied
zal betreden.” (Mic. 5:5, 6).

De zeven herders zijn mensen die weiden en zij zullen weiden met behulp van het zwaard. De
beide woorden die ik heb vetgemaakt zijn de vertaling van hetzelfde woord als in vers 3, ‘weiden’.

Hij zal komen om te verlossen van Assur. Het begin van vers 4 en het eind van vers 5 lopen parallel.

A 5:4 Hijzal Vrede zijn
B 5:4 Wanneer Assur in ons land zal komen
C 5:4 enwanneer hij onze paleizen zal betreden

A 5:5 Zo zal Hij ons redden van Assur
B 5:5 wanneer die in ons land zal komen
C 5:5 enwanneer die ons gebied zal betreden

Het tussenliggende gedeelte laat zien hoe de zeven herders en acht vorsten de zaken totaal
omkeren. Zij zullen het land van Assur en van Nimrod zelf gaan weiden met het zwaard. Zij zullen
gaan weiden zoals de Assyriérs de aan hun onderworpen volken ‘weidden’, namelijk met de
scherpte van het zwaard. Assur zal Israél niet meer verstoren en ‘zij zullen wonen’.

Micha komt nog een keer terug op de Heerser in Israél Die zal staan en weiden. Namelijk in 7:14.

‘Weid Uw volk met Uw staf, de kudde van Uw eigendom, die alleen in een woud woont, te
midden van een vruchtbaar land. Laat hen weiden in Basan en Gilead, als in de dagen van oude
tijden af. Als in de dagen toen u uit het land Egypte trok, zal Ik het wonderen doen zien.” (Mic.
7:14, 15).

Dit is eigenlijk al wat ik wilde zeggen met het citaat van Mattheiis. Hij weet dat in Bethlehem
Degene is geboren Die dit waar gaat maken. Er wacht Israél een nieuwe verlossing onder deze
Herder, zoals in de dagen van de uittocht uit Egypte. Opnieuw gaat de wereld de machtige hand
van de Heere zien in de bevrijding van Zijn volk.

Ditis een belangrijk thema in de Bijbel dat weer van alles te maken heeft met het nieuwe verbond.
Lees Jesaja 11:16, Jeremia 23:7, 8, Zacharia 10:10.

Als je de afgelopen studies aandachtig hebt bestudeerd, is er wellicht een vraag in je opgekomen:
wie is toch deze Assur? In de dagen van de geboorte van de Heere en op het moment dat Matthetis

zijn Evangelie schreef, speelde Assur toch helemaal geen rol meer? Over wie gaat het dan?

Ook op deze vraag zal ik antwoord proberen te geven in de komende studies.



