Korte studies in Mattheiis (44)
De Nazireeér (2)

Mattheiis geeft aan dat de profeten hebben gezegd dat de Heere een Nazarener genoemd zal
worden (Mat. 2:23). In de eerste plaats stellen we ons de vraag: wat bedoelde Matthelis met ‘de
profeten?’ Dat lijkt zo op het eerste gezicht een beetje een rare vraag. We kennen de profeten van
het oude testament immers toch? Jesaja, Jeremia enz.

Toch is het wel goed om hier wat langer bij stil te staan. Het wordt je snel genoeg duidelijk
waarom. De ‘Joodse Bijbel’ heet de Tenach. Wij noemen het dikwijls ‘oude testament’, maar dat is
eigenlijk een hele verkeerde benaming; net als ‘nieuwe testament’ voor alle boeken vanaf
Mattheiis een verkeerde benaming is. Ten eerste komt de naam van een verbond en niet van een
testament. ‘Oude verbond’ staat voor het verbond dat God met het volk Israél sloot toen Hij het
uit Egypte had verlost. De naam als zodanig kom je er natuurlijk niet tegen. Als er een verbond
gesloten wordt kan er pas van een oud verbond gesproken worden als er een ander, een nieuw
verbond voor in de plaats is gekomen.

‘Oude verbond’ is ook een verkeerde naam voor de Tenach omdat het suggereert dat alle boeken
die eronder vallen tot dit oude verbond behoren. Als we dat gaan denken, maken we een grote
fout. Een man als Abraham bijvoorbeeld viel helemaal niet onder dit zogeheten oude verbond. Als
we gaan doen alsof dit wel zo is, sluiten we onszelf gelijk af voor heel mooi onderwijs wat we van
hem en zijn leven kunnen leren.

Dat brengt me gelijk bij het volgende punt. Het ‘oude verbond’ was zeker niet het enige verbond
waarover in de Tenach wordt gesproken en ook dat verlies je wellicht snel uit het oog als je het
boek ‘het oude verbond’ gaat noemen.

De Tenach bestaat uit 24 boeken. Dat het er 24 zijn en niet de 39, zoals wij ze in onze Bijbels
vinden, komt omdat bijvoorbeeld 1 en 2 Samuél oorspronkelijk gewoon als één boek worden
gerekend. Of de 12 kleine profeten aan het eind van onze Bijbels zijn in de Tenach ook slechts één
boek. Die worden dus niet als twaalf maar als één gerekend.

De Tenach is een afkorting voor de grote driedeling waarin die boeken zijn verdeeld.

Thorah - wet, leer
Neviiem - profeten
Chetubiem - geschriften

De eerste letters van deze Hebreeuwse woorden spellen samen Tenach.
Deze indeling wordt bijvoorbeeld ook door de Heere gehanteerd:
‘En Hij zei tegen hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, namelijk

dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de wet van Mozes, en de
Profeten en de Psalmen.’ (Luk. 24:44).



Hij gebruikte hier ‘Psalmen’ in plaats van ‘Geschriften’ omdat de Psalmen het eerste boek is van
deze chetubiem.

De Thorah bestaat uit de eerste vijf boeken van Mozes: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en
Deuteronomium. Die vind je in de Tenach net als in onze Bijbels helemaal voorin. Daarna komen
de profeten. Als je nu denkt dat je na Deuteronomium verder gaat met Jesaja en Jeremia, dan heb
je het mis. Eerst komen de zogeheten ‘vroege profeten’ (Zach 1:4). Dat zijn boeken die wij
doorgaans niet onder de profeten rekenen.

De vroege profeten:
Jozua
Richteren
1 en 2 Samuél (als één boek dus)
1 en 2 Koningen (ook één boek)

Dan zijn er natuurlijk ook de late profeten. Ook dat zijn 4 boeken.

De late profeten:
Jesaja
Jeremia
Ezechiél
De Twaalf (dat zijn de boeken die door ons dikwijls ‘de kleine profeten’ worden genoemd,
maar die dus tezamen één boek vormen).

De overige negen boeken behoren allemaal tot de Chetubiem. Dus ook de Klaagliederen van
Jeremia en Daniél bijvoorbeeld. De Chetubiem beginnen met de Psalmen en eindigen met
Kronieken. De Kronieken vormen ook samen weer één boek.

Als Mattheiis dus schrijft dat iets door de profeten vervuld is, kan hij verwijzen naar de vroege
profeten en de late profeten en dat kan sommige dingen wel een beetje opklaren. Een van die
dingen wil ik je in de volgende studies laten zien.



