
Korte studies in Mattheüs (45) 

 

De Nazireeër (3) 

 

Jozef en Maria zijn met het Kind Jezus gaan wonen in de stad Nazareth. Dat deden zij opdat volgens 

Mattheüs 

 

‘vervuld zou worden, wat door de profeten gezegd is, dat Hij Nazarener zal geheten worden.’ 

(Mat. 2:23). 

 

Mattheüs legt hier natuurlijk duidelijk een verband met de stad. Maar als we gaan zoeken in de 

Tenach of we ergens kunnen vinden dat de Messias een inwoner van Nazareth genoemd zou 

worden, loopt ons spoor al dood. De stad Nazareth wordt in het geheel niet genoemd. Dus dit kan 

de bedoeling van Mattheüs niet zijn. Hij doelde duidelijk niet op de woonplaats van de Heere. 

 

We zullen dus een ander spoor moeten volgen. Het enige logische begin van dit spoor is om naar 

de betekenis van ‘nazareth’ te zoeken. De afleiding is wat onzeker, maar we kunnen er met vrij 

veel zekerheid vanuit gaan dat het is afgeleid van het Hebreeuwse woordje nèdzèr wat 

‘afgezonderd, toegewijd’ betekent. Dat brengt ons dan op de wet van het nazireeërschap. Dan zou 

Mattheüs achter het feit dat de Heere Jezus een inwoner van Nazareth is geworden een diepere 

betekenis hebben gezien. 

 

We zullen eerst eens onderzoeken wat de Thora ons vertelt over het nazireeërschap. Daartoe 

bestuderen we hoofdstuk 6 uit Numeri. In dat hoofdstuk zijn er drie woorden waar je op moet 

letten: 

 

 nadzar   –  afzonderen 

 nadzier  –  nazireeër 

 nèdzèr   –  nazireeërschap 

 

Natuurlijk zijn deze drie woorden verwant; het tweede en het derde zijn afgeleid van het 

werkwoord. 

 

Een Nazireeër is iemand die een bepaalde belofte deed. Iemand die zich afzonderde met het oog 

op God. 

 

We gaan nu Numeri 6 gedetailleerd onderzoeken. Laat je daar niet door afschrikken. Ook Numeri 

6 behoort tot de Wet, de Profeten en de Psalmen waarvan de Heere Zelf gezegd heeft dat ze van 

Hem spreken. Ook Numeri 6 heeft ons hele mooie lessen te leren. 

 

We lezen eerst de gelofte zelf. 

 

‘De HEERE sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: Wanneer een man of 

een vrouw zich afgescheiden zal hebben door de gelofte van een NAZIREEËR1 te doen, OM ZICH 

 
1 nadzier 



aan de HEERE TE WIJDEN2, dan moet hij zich van wijn en sterke drank ONTHOUDEN;3 azijn uit 

wijn of azijn uit sterke drank mag hij niet drinken; verder mag hij helemaal geen druivensap 

drinken en geen verse of gedroogde druiven eten.’ (Num. 6:1-3). 

 

Je ziet in de verzen 2 en 3 één keer de nadzier en twee keer het werkwoord nadzar. Wat 

consequenter zouden we dat vers zo kunnen vertalen: 

 

‘Als een man of een vrouw zich afgescheiden zal hebben door de gelofte van de afgezonderde 

te doen om zich voor de HEERE af te zonderen, dan moet hij (of zij) zich van de wijn en de 

sterke drank afzonderen.’ 

 

De nadruk ligt dus op het niet eten en drinken van wat ook maar iets wat met druiven te maken 

heeft. Dit is de inhoud van de gelofte en de inleiding tot Numeri 6. Hierna lezen we allerlei geboden 

en verboden voor de Nazireeër. Die kan je heel makkelijk onderscheiden, want elk vers dat 

daarover gaat begint met ‘alle dagen’. De gelofte van een Nazireeër hoefde niet voor het leven te 

zijn. Dat zie je ook duidelijk in vers 13 en verder. 

 

Alle dagen betekent dus: gedurende de dagen van de gelofte van het nazireeërschap. Er zijn vier 

verzen die met ‘alle dagen’ beginnen. 

 

‘Alle dagen van zijn nazireeërschap mag hij niets eten wat van de wijnstok afkomstig is, van 

de pitten tot en met de velletjes.’ (Num. 6:4). 

 

‘Alle dagen van de gelofte van zijn nazireeërschap4 mag geen scheermes over zijn hoofd gaan. 

Totdat de dagen waarvoor hij zich aan de HEERE gewijd had voorbij zijn, moet hij heilig zijn 

en de haarlokken van zijn hoofd lang laten groeien.’ (Num. 6:5). 

 

‘Alle dagen van zijn wijding5 aan de HEERE mag hij niet bij het lichaam van een dode komen.’ 

(Num. 6:6). 

 

‘Alle dagen van zijn nazireeërschap6 is hij heilig voor de HEERE.’ (Num. 6:8). 

 

We kunnen drie concrete dingen onderscheiden: 

 

 1. Geen wijn of sterke drank drinken of iets wat te maken heeft met druiven eten. 

 2. Niet bij een dode komen 

 3. Het hoofdhaar niet afscheren 

 

Het grote einddoel ervan staat in vers 8: hij is heilig voor de HEERE. 

 

 

  

 
2 nadzar 
3 nadzar 
4 nèdzèr 
5 nadzar 
6 nèdzer 


