
Korte studies in Mattheüs (48) 

 

De Nazireeër (6) 

 

Behalve Simson vinden we nog een richter en profeet in de profeten van Israël. Dat is Samuël. Ook 

een van de twee vrouwen van Elkana was – net als de vrouw van Manoach - onvruchtbaar en had 

dus geen kinderen, hetgeen een enorm verdriet voor haar was. Te meer daar de andere vrouw, 

Peninna, wel zonen en dochters had (1 Sam. 1:2, 4, 5). Wat het nog erger voor Hanna maakte was 

dat Peninna haar het leven zuur juist om die reden maakte. 

 

Elkana was, naar we aannemen, een godvruchtig mens. Van hem lezen we dat hij van jaar tot jaar, 

overeenkomstig de wet, naar de tabernakel ging om te offeren. Hanna, want dit was de naam van 

de vrouw, bracht uiteindelijk al haar nood op de enige plek waar zij die kon kwijtraken en dat is 

voor het aangezicht van de Heere en dat was in haar geval bij de tabernakel. 

 

‘Bitter van gemoed bad zij tot de HEERE en zij huilde erg. En zij beloofde een gelofte, en zei: 

HEERE der heirscharen, zo U eenmaal de ellende van Uw dienstmaagd aanziet en aan mij 

gedenkt en uw dienstmaagd niet vergeet maar aan uw dienstmaagd een mannelijk zaad 

geeft, zo zal ik dat aan de HEERE geven al de dagen van zijn leven en er zal geen scheermes 

op zijn hoofd komen.’  (1 Sam. 1:10, 11). 

 

De Heere hoorde haar gebed en zij kreeg een zoon. 

 

‘En het gebeurde na verloop van dagen, dat Hanna bevrucht werd en een zoon baarde en zij 

noemde zijn naam Samuël, want, zei zij, ik heb hem van de HEERE gebeden.’ (1 Sam. 1:20). 

 

Behalve dat de Heere haar gebed verhoorde is het in deze studie belangrijk om op de belofte van 

Hanna te letten. 

 

 ‘Zij beloofde een gelofte.’ 

 

Dit staat er helemaal in de taal van Numeri 6:2, de nazireeërgelofte. Nu is dat niet doorslaggevend, 

want er is in de Thora ook sprake van andere geloften aan de HEERE die niet per se 

nazireeërgeloften hoefden te zijn. Wat wel doorslaggevend is, zijn de woorden: 

 

 ‘Er zal geen scheermes op zijn hoofd komen.’ 

 

Hanna doet hier de Nazireeërgelofte voor een zoon die nog niet geboren is, die zelfs nog niet eens 

verwekt is! De Engel des HEEREN deed de gelofte voor Simson. Hanna, de moeder, deed de gelofte 

voor haar zoon. Dus zowel Simson als Samuël werden nog voor hun geboorte aan de HEERE door 

een gelofte gewijd. Dit was een gelofte voor het leven. 

 

Als Samuël geboren is en voldoende oud is om zonder zijn moeder gevoed te kunnen worden, 

houdt zij haar belofte en brengt hem naar de tabernakel. Samen met allerlei offeranden brengt zij 

hem bij Eli en zegt tegen hem, nadat ze hem verteld had wie zij was: 

 



‘Ik bad om dit kind en de HEERE heeft mijn bede gegeven, die Ik van hem gebeden heb. 

Daarom heb ik hem ook aan de HEERE overgegeven al de dagen die hij wezen zal; hij is van 

de HEERE gebeden.’ (1 Sam. 1:27, 28). 

 

Alleen in zijn naam en wonderlijke geboorte al zouden we in Samuël een type van de Heere Jezus 

kunnen zien en kunnen vermoeden dat Mattheüs op grond hiervan zegt dat de profeten hadden 

gezegd dat Hij een Nazarener (of Nazireeër) genoemd zou worden. Dit is echter niet zo heel erg 

overtuigend. Maar lees eens verder. In Hanna’s lofzang die in hoofdstuk 2 staat opgeschreven 

vinden we teksten die Maria, de moeder van de Heere, zelf in haar mond neemt in haar lofzang bij 

Zijn geboorte. Ofwel: niet ìk probeer hier een koppeling tussen de geboorte van Samuël en die van 

de Heere Jezus te leggen. Dat is al voor ons gedaan. We vergelijken de Schriften en zien dat het de 

bedoeling is dat we in Samuël de meerdere Samuël zien. 

 

Lees zelf de twee lofzangen, dus 2 Samuël 2:1-11 en Lukas 1:46-55 en zie dat Maria bij haar lofzang 

zeker gebruik gemaakt heeft van de lofzang van Hanna. Misschien wel het meest in het oog lopend 

is: 

 

‘De boog van de sterken is gebroken en die struikelden zijn met sterkte omgord. Die verzadigd 

waren, hebben zich verhuurd om brood, en die hongerig waren, zijn het niet meer; totdat de 

onvruchtbare zeven heeft gebaard, en zij die vele kinderen had, krachteloos is geworden. De 

HEERE doodt en maakt levend; Hij doet in het graf nederdalen, en Hij doet weder opkomen. 

De HEERE maakt arm en maakt rijk; Hij vernedert, ook verhoogt Hij. Hij verheft de geringe 

uit het stof en de arme verheft Hij uit de drek, om hen bij de edelen te doen zitten en Hij hen 

de erezetel doet beërven.’ (1 Sam. 2:4-8). 

 

‘Hij heeft een krachtig werk gedaan door Zijn arm.; Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in 

de gedachten van hun harten. Hij heeft machtigen van de tronen gestoten en nederigen heeft 

Hij verhoogd. Hongerigen heeft Hij met goederen vervuld. Rijken heeft Hij ledig 

weggezonden.’ (Luk. 1:51-53). 

 

Nog even iets anders. Elkana en zijn gezin kwamen uit Ramathaïm-Zofim (1 Sam. 1:1). Dat is een 

hele lange naam en die wordt daarom verder afgekort met Rama. (1 Sam. 1:19, bijvoorbeeld). Om 

die reden is de naam van Rama ook aan deze richter Samuël gekoppeld. Samuël had er zijn huis 

en hij richtte er het volk Israël. 

 

‘Daarna keerde hij terug naar Rama; want daar was zijn huis en daar richtte hij Israël en hij 

bouwde aldaar voor de Heere een altaar.’ (1 Sam. 7:17). 

 

Samuël was in Rama geboren en hij bleef er toen hij richter van Israël was geworden. Maar wacht 

eens even… Waar hadden we die naam Rama eerder gehoord? Was dat ook niet in Mattheüs; een 

stem in Rama? 

 

Ook hier zit een schakeltje. Toen Mattheüs de tekst uit Jeremia citeerde stonden zijn gedachten 

daarna niet stil. Bij Rama dacht hij verder. Zijn gedachten moeten wel gegaan zijn naar die profeet 

en richter uit de stad met die naam. En zo vormt ook Mattheüs 2:19-23 een logisch geheel met 16-

18. Zie je hoe er zich één groot plaatje begint te vormen in  die vijf citaten van Mattheüs? En we 

zijn nog niet klaar. 


