
Korte studies in Mattheüs (54) 

 

Johannes de Doper (1) 

 

Nadat Mattheüs ons verteld heeft over de jonge jaren van de Heere Jezus en de vervulling van de 

Schriften van Israël in Zijn geboorte, geboorteplaats, vlucht naar Egypte, terugkeer en woonplaats, 

sluit hij dit onderwerp af en begint er een nieuw gedeelte in zijn Evangelie. 

 

In Mattheüs 3 wordt ons die bijzondere profeet Johannes de Doper geïntroduceerd. 

 

‘In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea, en zei: 

Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.’ (Mat. 3:1, 2). 

 

De persoon en zijn prediking moeten een grote indruk op het volk gemaakt hebben en de harten 

van allen vervuld hebben met een hoopvolle en gespannen verwachting. Lang hadden er geen 

profeten opgetreden in Israël. Honderden jaren was het stil geweest. Nu echter trad er iemand op 

in de geest en de kracht van Elia en maande het volk tot bekering en predikte de nabije komst van 

het Koninkrijk der hemelen. 

 

Om je nog even in herinnering te brengen: Johannes predikte onder het oude verbond. Er was nog 

helemaal geen nieuw verbond gesloten. Het nieuwe verbond was wel beloofd aan Israël, maar in 

die dagen leefde Israël nog onder het oude verbond. Dat is het verbond dat God met het volk Israël 

op Sinaï sloot. Johannes’ positie verschilde daarin niets van de andere profeten van Israël zoals 

bijvoorbeeld Jesaja, Jeremia en al die anderen. Waar hij wél in van hen verschilde was dat hij zelf 

het onderwerp van profetie was. Verschillende profeten hadden de komst van Johannes 

aangekondigd. 

 

‘Want deze is het over wie gesproken werd door de profeet Jesaja toen hij zei: De stem van 

iemand die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heere gereed.’ (Mat. 3:3). 

 

Dit is een citaat uit Jesaja dat we natuurlijk nog nader zullen onderzoeken. 

 

De Heere getuigt Zelf van Johannes: 

 

‘Want hij is het over wie geschreven staat: Zie, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die 

voor U uit Uw weg gereed zal maken.’ (Mat. 11:10). 

 

Dit is een citaat uit de profeet Maleachi. Ook daar zullen we in komende studies nader naar kijken. 

In deze zin is Johannes de Doper dus anders dan andere profeten onder het oude verbond, dat er 

van hemzelf geprofeteerd wordt door andere profeten. 

 

Daarnaast is hij tevens de laatste profeet onder het oude verbond voor de komst van de Heere 

Jezus. Ze waren familie en tijdgenoten. Johannes kon letterlijk de Messias aanwijzen. Waar de 

andere profeten Hem alleen zagen in gezichten of alleen in door hen door de Heere gegeven 

woorden konden profeteren, kon Johannes Hem aanwijzen; hetgeen hij ook deed: 

 



‘De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, Dat 

de zonde van de wereld wegneemt.’ (Joh. 1:29). 

 

Dat er met de komst van Johannes de Doper verandering van tijden aanbrak laat ook Lukas ons 

heel duidelijk horen. 

 

‘De wet en de profeten zijn er tot Johannes. Vanaf die tijd wordt het koninkrijk van God 

verkondigd, en ieder doet het geweld aan.’ (Luk. 16:16). 

 

Mattheüs zegt iets dergelijks: 

 

‘En van de dagen van Johannes de Doper af tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen 

geweld aangedaan, en geweldenaars grijpen het. Want al de profeten en de wet hebben tot 

Johannes toe geprofeteerd.’ (Mat. 11:12, 13). 

 

Uit dit alles blijkt dat Johannes de Doper een spilfiguur is in de omwentelingen die er plaats 

vonden. We zullen uitgebreide aandacht aan deze persoon, zijn prediking en zijn doop moeten 

besteden om het Evangelie van Mattheüs beter te kunnen begrijpen. De komende studies in deze 

serie zullen geheel en al over hem gaan. We zullen ons daarbij niet alleen tot Mattheüs beperken, 

maar ook de andere evangelisten raadplegen om een zo uitgebreid mogelijk beeld van hem te 

kunnen krijgen. 

 


