Lukas 1:69-79

A 1:68 Geloofd zij de Heere, de God van Israél, want Hij heeft bezocht, en verlossing te weeg
gebracht aan Zijn volk;

B 1:69 En heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht, in het huis van David, Zijn knecht.

C 1:70 Gelijk Hij gesproken heeft door de mond van Zijn heilige profeten, Die van het
begin der wereld geweest zijn; [Grieks: ‘van Zijn heilige vanaf de aioon profeten’]

D 1:71 Namelijk een verlossing van onze vijanden, en van de hand, van al degenen,
die ons haten;

E 1:72 Opdat Hij barmhartigheid aan onze vaderen, en gedachtig ware aan Zijn
heilig verbond,;

E 1:73 Enaan de eed, die Hij Abraham, onze vader, gezworen heeft, om ons te
geven.

D 1:74,75 Dat wij verlost zijnde uit de hand onzer vijanden, Hem dienen zouden
zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor Hem, al de dagen onzes
levens.

C 1:76 En gij, kindeken, zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden; want gij
zult voor het aangezicht des Heeren heengaan, om Zijn wegen te bereiden;

B 1:77 Om Zijn volk kennis der zaligheid te geven, in vergeving van hun zonden,

A 1:78,79 Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God, waarmee ons
bezocht heeft de Opgang uit de hoogte; om te verschijnen die gezeten zijn in
duisternis en schaduw van de dood; om onze voeten te richten op de weg des
vredes.



