
Korte studies in Mattheüs (65) 
 
Johannes de Doper (12) 
Maleachi 
 
Maleachi 2 eindigt met de vraag op de lippen van de hypocriete inwoners van Juda: 
 
 ‘Waar is de God van het oordeel?’ (Mal. 2:17). 
 
Het is een directe vraag aan de profeet van de Heere, Maleachi. Het is alsof ze tegen hem zeggen: 
je profeteert wel tegen ons en je klaagt ons wel aan, maar waar is nu die God Die recht spreekt? 
Als we echt zo slecht zijn als jij, Maleachi, zegt, waarom doet Hij er dan Zelf niet iets aan? Waar 
blijft dan de God van het oordeel? 
 
Dán volgt hoofdstuk 3 en dat hoofdstuk is een antwoord op die vraag! 
 
 ‘Zie, Ik zend Mijn engel, die voor Mij de weg bereiden zal.’ (Mal. 3:1). 
 
Met die woorden begint het Evangelie van Markus ook. Johannes de Doper is het eerste antwoord 
van de Heere op de vraag van de Joden: waar blijft Hij dan? 
 
Johannes sprak van Hem Die na Hem zou komen. Dat was zijn hele missie als de wegbereider. Zijn 
doop van bekering tot vergeving der zonden sprak van de doop van Hem die na hem kwam; doop 
met heilige geest en met vuur (Mar. 1:8; Mat. 3:11). 
 
Maleachi geeft dus direct antwoord op de vraag waar de God van het OORDEEL is: 
 

‘Ik zal naar u toe komen voor HET OORDEEL. Ik zal een snelle Getuige zijn tegen de tovenaars, 
tegen de overspelers, tegen hen die valse eden afleggen en tegen hem die het loon van een 
dagloner met geweld inhouden, die het recht van de weduwe, wees en vreemdeling ombuigen, 
en Mij niet vrezen, zegt de HEERE van de hemelmachten.’ (Mal. 3:5). 

 
Het is in deze context dat Johannes de Farizeeën en de Sadduceeën ervan langs geeft: 
 
 ‘Wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn?’ (Mat. 3:7). 
 
De Heere stelt zijn rechtszitting uit. Maar dat betekent niet dat Hij Zijn volk niet zal oordelen. 
 
Een ander punt van vergelijking van de aankondiging van Johannes de Doper en Maleachi 3 is het 
vuur. Hij gaat Zijn dorsvloer doorzuiveren en Zijn tarwe in een schuur verzamelen en het kaf 
verbranden (Mat. 3:12). Het vuur heeft hier de reinigende uitwerking op de dorsvloer. Al hetgeen 
daar niet thuishoort wordt uitgezuiverd en verbrand. Het Griekse woordje voor ‘doorzuiveren’ is 
kataridzoo. Het woordje dat de Septuagint in Maleachi 3 gebruikt voor ‘reinigen’ is ridzoo; 
hetzelfde woordje minus het voorvoegsel kata. 
 

‘Maar wie zal de dag van Zijn toekomst verdragen?’ (Mal. 3:2). (Denk hier aan de 
‘toekomende toorn’ van Mattheüs 3:7, waar we het zojuist over hadden.) ‘En wie zal 
bestaan als Hij verschijnt? Hij zal zitten , louterende en het zilver reinigende en Hij zal het 
zilver reinigen en Hij zal de kinderen van Levi reinigen en Hij zal ze doorlouteren als goud en 
als zilver; dan zullen zij de HEERE spijsoffer toebrengen in gerechtigheid.’ (Mal. 3:3). 

 
Zie je hoe deze woorden helemaal in de achtergrond van de zending van Johannes de Doper 
passen? Als Markus met de het citaat van Maleachi 3:1 begint, dan geeft hij antwoord op de vraag: 



‘Waar is de God van het oordeel?’ Dan verwacht hij ook dat we de rest van Maleachi 3 doorlezen 
en dat vergelijken met dat wat Johannes de Doper kwam doen. 
 
Nog een paar woorden over Degene Die wordt aangewezen als de Komende. 
 
 ‘Ik zal tot u ten oordeel komen’, 
 
wordt volgens Maleachi door de Heere der heerscharen gesproken (Mal. 3:5). Degene Die 
Johannes de Doper aanwijst is de Heere Jezus. Hieruit leren we opnieuw dat het voor de 
Evangelisten geen tegenstrijdigheid was: de Heere der heirscharen is Een en Dezelfde als Degene 
Die geboren werd in Bethlehem en nu door de wegbereider wordt aangekondigd, voordat Hij Zijn 
openbare bediening begint. 
 
 


