
Korte studies in Mattheüs (71) 
 
De doop van Johannes (1) 
 
Een belangrijk onderdeel van de zending van Johannes was zijn doop. Hij predikte niet alleen, hij 
doopte ook. Dat deed hij bij de Jordaan. De mensen die tot hem kwamen werden in de Jordaan 
gedoopt (Mat. 3:6). Deze doop gebeurde door onderdompeling. Dat kunnen we eenvoudig afleiden 
uit de doop van de Heere Zelf door Johannes: 
 
 ‘En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water.’ (Mat. 3:16). 
 
Als we hierover na gaan denken, komen er allerlei vragen op ons af. Wat betekende deze doop? 
Van wie had Johannes deze opdracht om te dopen gekregen? De mensen lijken allemaal precies 
begrepen te hebben wat deze doop betekende. Hoe wisten ze dit? Uit de Tenach? Of vanwege het 
onderwijs van Johannes zelf? Was het iets heel nieuws; of was het iets wat al bekend was? Wat 
was het doel van deze doop? 
 
Om met deze laatste vraag te beginnen. Het doel ervan geeft Johannes zelf in Johannes 1:31. 
 

‘En Ik kende Hem niet, maar OPDAT HIJ AAN ISRAËL GEOPENBAARD ZOU WORDEN, daarom ben Ik 
gekomen om te dopen met het water.’ (Joh. 1:31). 

 
Johannes kwam de weg bereiden van de Messias. Het doel was dat Hij aan Israël geopenbaard zou 
worden. Dát was het doel van zijn doop. Dit leidt ons weer terug naar het hoofdstuk in de Tenach 
dat we al eerder hebben bekeken, namelijk Jesaja 40.1 We gaan nu dus niet weer uitgebreid hierbij 
stilstaan, maar in het kader van de doop van Johannes zal ik er nog een paar dingen van zeggen. 
 
Johannes identificeert zich duidelijk met ‘de stem van iemand die roept in de woestijn’ (Jes. 40:3). 
Vers 5 hoort bij hetzelfde gedeelte als het voorafgaande: 
 

‘De heerlijkheid van de HEERE zal geopenbaard worden, en alle vlees tezamen zal het zien, 
want de mond van de HEERE heeft het gesproken.’ (Jes. 40:5). 

 
‘Alle vlees’ is gelijk aan ‘het volk’ in dit hoofdstuk. Dat kan je opmaken uit vers 7 en 8: 
 
 ‘ALLE VLEES is gras… Voorwaar HET VOLK is gras.’ 
 
Als Johannes zegt dat hij kwam dopen opdat de Heere Jezus aan Israël geopenbaard zou worden, 
betekent dit dat hij hoogstwaarschijnlijk aan Jesaja 40 gedacht zal hebben. Bedenk dat dit ‘zijn’ 
hoofdstuk was. Dáár stond zijn missie omschreven. Dáár las hij zijn eigen naam in de Tenach. 
Johannes stond als het ware met Jesaja 40 op en hij ging ermee slapen. 
 
Wat betekent dit allemaal als Johannes zegt dat hij doopte opdat Hij aan Israël geopenbaard zou 
worden? Dit betekent dat de Heere Jezus de heerlijkheid des HEEREN ís! Dit was ook wel een van 
de hoofdpunten van de Evangelist Johannes: om aan te tonen dat Hij de heerlijkheid van God ís. 
Dat opent een hele nieuwe lijn van studie die ik hier nu niet zal volgen, maar kijk bijvoorbeeld 
eens naar Johannes 1:14: 
 

‘En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid 
gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.’ 
(Joh. 1:14). 

 

 
1 Zie de studies 61 en 62 in deze serie. 



Van ‘het Woord’ schrijft Johannes zelf dat Dit God was (Joh. 1:1). Het feit dat Johannes schrijft dat 
het Woord vlees is geworden, identificeert Hem met het volk Israël (overeenkomstig Jesaja 40, 
zoals we zojuist gezien hebben). 
 
 ‘Alle vlees is gras…’ Jezus Christus dus ook. 
 
 ‘Het gras verdort…’ Jezus Christus dus ook. 
 

‘Maar het Woord van onze God bestaat in de eeuwigheid.’ En Wie is dit Woord? Jezus 
Christus. 

 
Dit is het grote geheim van de vleeswording van Christus. Hij ondergaat hetzelfde lot als Zijn eigen 
volk. Maar toch… Het klinkt bijna als een paradox. De verklaring van die paradox is de opstanding 
van de Heere Jezus. Daarin is Zijn heerlijkheid geopenbaard. Ga daarvoor nog eens terug naar 1 
Petrus. 
 

‘De ouderlingen onder u roep ik ertoe op, als medeouderling en getuige van het lijden van 
Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die GEOPENBAARD zal worden.’ (1 Pet. 5:1). 

 
De Messias werd één met het volk, ook in het verdorren als gras en het afvallen van een bloem. 
Maar Hij bestaat tot in de eeuwigheid door Zijn opstanding. 
 
Dát verklaart ons ook waarom Hij Zelf ook gedoopt wilde worden door Johannes. Dát verklaart 
ons het grootste mysterie uit de geschiedenis. Hij vereenzelvigde Zich met Zijn volk, opdat Hij dat 
deelgenoot zou kunnen maken van het nieuwe leven in de wedergeboorte en de opstanding en zo 
een hele nieuwe en heerlijke toekomst voor het herboren Israël zou toebereiden onder het nieuwe 
verbond. 
 
 
 


