
 4Genesis 6:    נוֹת נֵי הָאֱלֹהִים אֶל־בְּ גַם אַחֲרֵי־כֵן אֲשֶר יָבאֹוּ בְּ פִלִים הָיוּ בָאָרֶץ בַיָמִים הָהֵם וְּ הַנְּ

דוּ לָהֶם הֵמָה הַגִברִֹים אֲשֶר  יָלְּ שֵי הַשֵם׃ פ  מֵעוֹלָםהָאָדָם וְּ  אַנְּ

Genesis 6:4 In die dagen, en ook daarna, waren er reuzen op de aarde, toen Gods zonen bij de 

dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baarden; dit zijn de geweldenaars 

van oude tijden af, mannen van naam. 

 Jozua 24:2   ּבו עֵבֶר הַנָהָר יָשְּ רָאֵל בְּ הוָה אֱלֹהֵי יִשְּ עַ אֶל־כָל־הָעָם כהֹ־אָמַר יְּ הוֹשֻׁ  וַיאֹמֶר יְּ

דוּ אֱלֹהִים אֲחֵרִים׃  רָהָם וַאֲבִי נָחוֹר וַיַעַבְּ  אֲבוֹתֵיכֶם מֵעוֹלָם  תֶרַח אֲבִי אַבְּ

Jozua 24:2 Toen zei Jozua tegen heel het volk: Zo zegt de HEERE, de God van Israël: Aan de overzijde 

van de rivier hebben uw vaderen van oude tijden af gewoond, namelijk Terah, de vader van 

Abraham, en de vader van Nahor; en zij hebben andere goden gediend. 

 1 Samuel 27:8  נָה י הֵֵ֜ י כִִּ֣ הָעֲמָלֵֵקִִ֑ י[ וְּ רִִ֖ הַגִזְּ זִי( ]וְּ הַגִרְּ י )וְּ שוּרִִ֥ ט֛וּ אֶל־הַגְּ שְּ ַֽיִפְּ יו וַַֽ אֲנָשָָׁ֔   וַיַַּ֤עַל דָוִד֙ וַַֽ

ר  רֶץ֙ אֲשִֶּ֣ וֹת הָאָ֙ בַּ֤ םישְֹּ עוֹלָָׁ֔ יִם׃  מֵַֽ רַָֽ רֶץ מִצְּ עַד־אִֶ֥ וּרָה וְּ  בוֹאֲךִ֥ שִ֖
1 Samuel 27:8 David nu trok er met zijn mannen op uit en zij overvielen de Gesurieten, de Girzieten 

en de Amalekieten– want die zijn van oude tijden af de inwoners van het land geweest– in de richting 

van Sur, tot aan het land Egypte. (1 Sam. 27:8) 

 1 Kron. 29:10    הוָה אֱלֹהֵי עֵינֵי כָל־הַקָהָל וַיאֹמֶר דָוִיד בָרוּךְ אַתָה יְּ הוָה לְּ בָרֶךְ דָוִיד אֶת־יְּ וַיְּ

רָאֵל אָבִינוּ  עַד־עוֹלָם  מֵעוֹלָםיִשְּ  ׃ וְּ
 1 Kron. 29:10 Toen loofde David de HEERE voor de ogen van heel de gemeente. David zei: Geloofd zij 

U, HEERE, God van onze vader Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid!  

25:6Psalm   הוָה וַחֲסָדֶיך כִי   הָ הֵמָ  מֵעוֹלָם כרֹ־רַחֲמֶיך יְּ

Ps. 25:6 Denk aan Uw barmhartigheid, HEERE, en Uw goedertierenheid, want die zijn van 
eeuwigheid. 

Psalm 93:2  אֲך מֵאָז  ׃ אָתָה מֵעוֹלָםנָכוֹן כִסְּ

Psalm 93:2 vast staat Uw troon, van oudsher, U bent van eeuwigheid. 
 

 Psalm 103:17  ֵהוָה מ חֶסֶד יְּ עַד־עוֹלָם עוֹלָם וְּ נֵי בָנִים  וְּ קָתוֹ לִבְּ צִדְּ רֵאָיו וְּ  עַל־יְּ

Psalm 103:17 Maar de goedertierenheid van de HEERE is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie 
Hem vrezen. Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen, 

 

 Ps. 119:52  יך פָטִֶ֖ תִי מִשְּ רְּ כַַּ֤ םזָָ֨ ם׃מֵעוֹלִָ֥ נֶחַָֽ אֶתְּ ה וַָֽ הוָָ֗  ׀ יְּ
Psalm 119:52 Ik heb gedacht aan Uw oordelen van oude tijden af, HEERE, en heb mij getroost. 

 

 Spr. 8:23 עוֹלָם רֶץ׃  מֵֵ֭ מֵי־אַָֽ אש מִקַדְּ ָֹ֗ תִי מֵר כְּ  נִסִַ֥
Spreuken 8:23 Van eeuwigheid af ben Ik gezalfd geweest, vanaf het begin, vanaf de tijden voordat de 
aarde er was. 
 

 . 42:14Jes   ֙יתִי םהֶחֱשֵ֙ עוֹלָָׁ֔ חַד׃  מֵַֽ ף יַָֽ אִַ֖ אֶשְּ ם וְּ ה אֶשִֹ֥ עֶָׁ֔ ה אֶפְּ ק כַיוֹלֵדִָּ֣ אַפִָ֑ יש אֶתְּ  אַחֲרִִ֖
Jesaja 42:14 Ik heb van oude tijden af gezwegen, Ik heb Mij stilgehouden, Mij bedwongen. Als een 

barende vrouw zal Ik het uitschreeuwen. Ik zal verwoesten, ja, Ik zal tegelijk verslinden.  

 Jes.63:16ּנו ינוּ גֹאֲלִֵ֥ הוָה֙ אָבִָׁ֔ ה יְּ נוּ אַתַָּ֤ א יַכִירִָ֑ ִֹּ֣ ל ל רָאִֵ֖ יִשְּ נוּ וְּ דָעָָׁ֔ א יְּ ִֹּ֣ רָהָם֙ ל י אַבְּ ינוּ כִַּ֤ ה אָבִָׁ֔ י־אַתִָּ֣   כִַֽ

ם  עוֹלִָ֖ ך׃  מֵַֽ מֶַֽ  שְּ



Jesaja 63:16 Toch bent U onze Vader, want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. U, 
HEERE, bent onze Vader; onze Verlosser van oude tijden af is Uw Naam. 

 

 Jer. 2:20   י םכִִּ֣ ל־כָל־  מֵעוֹלָָ֞ י עַַֽ וֹר[ כִִּ֣ א )אֶעֱבדֹ( ]אֶעֱבִ֑ ִֹּ֣ י ל רִִ֖ יִךְ וַתאֹמְּ רתַָֹׁ֔ תִי֙ מוֹסְּ קְּ ךְ נִתַ֙ לֵָ֗ תִי עֻׁ רְּ שָבִַּ֣

ה׃  ה זנַָֹֽ תְּ צעִָֹ֥ ן אִַ֖ ץ רַעֲנָָׁ֔ חַת֙ כָל־עִֵּ֣ תַ֙ ה וְּ בהָָֹ֗ ה גְּ עָָ֞  גִבְּ

Jeremia 2:20 Want van oude tijden af heb Ik uw juk gebroken, en uw banden verscheurd. U zei: Ik wil 

niet dienen! Maar op elke hoge heuvel en onder elke bladerrijke boom legt u zich als een hoer neer.  

 Jer. 5:15  וֹי וּא גַּ֤ ן הָ֗ וֹי׀ אֵיתִָּ֣ הוִָֹ֑ה גִּ֣ ם־יְּ אֻׁ ל נְּ רָאִֵ֖ ית יִשְּ ק בִֵ֥ חָ֛ וֹי מִמֶרְּ ם גּ֧ י מֵבִיא֩ עֲלֵיכֶ֙ נִִּ֣ וּא   מֵעוֹלָם֙ הִנְּ הָׁ֔

ר׃  דַבֵַֽ ע מַה־יְּ מִַ֖ א תִשְּ ִֹ֥ ל וֹ וְּ שנָֹׁ֔ ע לְּ וֹי לאֹ־תֵדִַּ֣  גּ֚
Jeremia 5:15 Zie, Ik ga over u een volk van ver weg brengen, huis van Israël, spreekt de HEERE. Een 
taai volk is het, een volk, van oude tijden af is het er, een volk waarvan u de taal niet kent, en niet 
verstaat wat het spreekt. (Jer. 5:15) 
 

 Ezech. 26:20   וֹת וֹת כָחֳרָבַּ֤ תִיֵ֜ רֶץ תַחְּ אֶ֙ תִיךְ בְּ הוֹשַבְּ ְ֠ ם וְּ ם עוֹלָָ֗ וֹר אֶל־עִַּ֣ דֵי בֵ֜ תִיךְ֩ אֶת־י֙וֹרְּ הוֹרַדְּ וְּ

עוֹלָם֙  ים׃  מֵַֽ רֶץ חַיִַֽ אִֶ֥ י בְּ בִִ֖ י צְּ נָתַתִִ֥ בִי וְּ א תֵשִֵ֑ ִֹּ֣ עַן ל מִַ֖ וֹר לְּ דֵי בָׁ֔ וֹרְּ  אֶת־יִּ֣

 

Ezech. 26:20 dan zal Ik u laten neerdalen met hen die in de kuil neerdalen, naar het volk van oude 
tijden af. Ik zal u laten verblijven in de onderste plaatsen van de aarde, bij hen die in de kuil zijn 
neergedaald, in de verwoeste plaatsen van weleer, zodat u niet bewoond wordt. En Ik zal het sieraad 
in het land van de levenden herstellen. 
 

 


