
Korte studies in Mattheüs (81) 
 
De doop van de Heere door Johannes 
Terwijl Johannes nog predikte kwam de Heere Jezus Zelf vanuit Galilea naar de Jordaan naar hem 
toe om door hem gedoopt te worden. Dit lijkt het grote moment te zijn geweest waarop de Heere 
uit relatieve afzondering in Nazareth, waar hij opgroeide, in de publiciteit begon te treden en Zich 
presenteerde als de Koning. 
 
Dit is een wonderlijke gebeurtenis. Er zijn in dit korte gedeelte van vers 13 tot en met 17 van 
hoofdstuk 3 drie dingen die onze aandacht vragen. Ten eerste Zijn doop. Waarom moest de Heere 
gedoopt worden? Ten tweede het neerdalen van de Geest als een duif die op Hem kwam. En ten 
derde wat God aangaande Zijn Zoon zegt. 
 
Laten we beginnen met Zijn doop. Hij kwam naar Johannes om gedoopt te worden. Dit bracht een 
heftige reactie bij Johannes teweeg. Hij predikte immers de doop der bekering tot vergeving der 
zonden. Hij riep het volk op om terug te keren tot God en als het ware door de Jordaan heen het 
Koninkrijk van God binnen te gaan. Hoe kwam de Messias nu Zelf om de doop vragen? Moest Hij 
bekeerd worden?  Moesten Zijn zonden vergeven worden? Je kunt je de reactie van Johannes wel 
voorstellen. En daarom weigerde hij en zei hij: 
 
 ‘Ik heb het nodig om door U gedoopt te worden, en komt U naar mij?’ (Mat. 3:14). 
 
Het is ongetwijfeld een vraag die wel meer mensen hadden en hebben. Waarom zou de Messias 
de doop der bekering tot vergeving van zonden ondergaan? Dat is toch ongehoord? 
 
Het antwoord dat de Heere geeft maakt de dingen niet direct veel duidelijker. 
 

‘Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want zo past het ons alle 
gerechtigheid te vervullen.’ (Mat. 3:15). 

 
Dit was iets wat Johannes kennelijk begreep en hij doopte Hem. De sleutel tot de doop van de 
Heere zit hem dus kennelijk in het vervullen van alle gerechtigheid.  
 
We gaan nu geen uitgebreide studie van het woord ‘gerechtigheid’ maken; maar er zijn wel twee 
Schriftgedeelte die ik onder je aandacht wil brengen.  
 
Het eerste is Genesis 15:6. Daar vinden we voor het eerst het Hebreeuwse woord voor 
‘gerechtigheid’ in de Bijbel en dat is in het kader van Abrams geloof. 
 
 ‘En hij geloofde in de HEERE; en Hij rekende het hem tot gerechtigheid.’ (Gen. 15:6). 
 
In Romeinen 4 zegt Paulus dat dit geloof van Abram ook zijn toepassing heeft op de gelovigen tot 
wie hij zich richtte. Het was niet alleen omwille van Abraham geschreven, maar ook omwille van 
ons, 
 

‘aan wie het zal worden toegerekend, aan ons namelijk die geloven in Hem Die Jezus, onze 
Heere, uit de doden opgewekt heeft. Die om onze overtredingen is overgeleverd, en opgewekt 
om onze rechtvaardiging.’ (Rom. 4:24, 25). 

 
Op deze manier wordt de eerste keer dat de Bijbel gebruik maakt van het woord ‘gerechtigheid’, 
dit woord gekoppeld aan de God Die de doden levend maakt (Rom. 4:17); en dat heeft de speciale 
toepassing op hen die geloven dat deze God Jezus Christus heeft levend gemaakt en uit de doden 
heeft opgewekt. Dit lijkt ook de directe schakel met de doop van Johannes te zijn. 
 



Het tweede gedeelte dat ik je wil laten zien is Jesaja 53:11: 
 

‘Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken, want 
Hij zal hun ongerechtigheden dragen.’ (Jes. 53:11). 

 
Het geheim van de doop van de Heere door Johannes wordt verklaard in deze laatste woorden. 
Hij, de Rechtvaardige, de Knecht, identificeerde Zich geheel en al met het volk. Dat vind je in 
zinsneden als de volgende in dit hoofdstuk 53: 
 

‘Voorwaar onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen’ (Jes. 
53:4). 
‘Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld’ (Jes. 
53:5). 
‘De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons 
genezing gekomen (Jes. 53:5). 
‘Maar de HEERE heeft de ongerechtigheden van ons allen op Hem doen neerkomen.’ (Jes. 
53:6). 
‘Om de overtreding van Zijn volk is de plaag op Hem geweest.’ (Jes. 53:8). 
‘Daarom zal Ik Hem veel toedelen en machtigen zal Hij verdelen als buit, omdat Hij Zijn ziel 
heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat Hij de zonden van velen 
gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft.’ (Jes. 53:12). 

 
Lees deze teksten zorgvuldig en laat ze op je inwerken. Dan begrijp je dat de Heere Jezus wel 
gedoopt MOEST worden. Zonder dat Hij gedoopt werd zou de gehele doop van Johannes geen 
enkele betekenis hebben gehad… In Hem zien we de Knecht op Wie de HEERE alle overtredingen, 
ongerechtigheden en zonden van Zijn volk zou leggen. Als een Lam beladen met de zonden van 
Israël werd Hij geslacht. Dat is de betekenis van Zijn identificatie met Israël. 
 
Hij kwam als de ware Israël; ook in het dragen van de zonden en de betaling van de schuld. De rest 
van het volk zou wel honderd keer de doop van Johannes hebben kunnen ondergaan; maar als de 
Messias Zelf niet deze doop had ondergaan en daarmee ook gewezen had op de betekenis ervan, 
Zijn doop en opstanding, dan was het allemaal van geen enkele waarde geweest. 
 
Dit betekent het dat op deze wijze Johannes en Jezus paste alle gerechtigheid te vervullen. De 
Heere was het plaatsvervangende Israël, Die de zonden en ongerechtigheden van Zijn volk zou 
dragen. In de doop van Johannes werden die zonden en ongerechtigheden zinnebeeldig, als de 
betekenis van de doop en de opstanding, ook weer van Hem afgenomen en daarmee zou Israël 
verlost zijn van zijn zonden. 
 
 


