Korte studies in Mattheiis (95)

De discipelen

De Heere Jezus begon Zich vanaf het begin van Zijn prediking te omringen met discipelen. Hij koos
deze discipelen Zelf uit. Hoogstwaarschijnlijk kende Hij hen al persoonlijk en andersom zullen de
geroepenen ook bekend geweest zijn met Hem en alles wat er over Hem gezegd werd. Hij woonde
in hun midden. In de synagoge kwamen ze elkaar tegen en het is niet onwaarschijnlijk dat de Heer
daar toen al predikte; zoals we bijvoorbeeld in Lukas 4:16-27 lezen. We zien daar hoe Hij in
Nazareth op de sabbat in de synagoge de boekrol krijgt en daar uit de profeet Jesaja leest. De Heere
verkoos Zich geen volslagen onbekende mannen, maar hen die Hij bekwaam achtte om Zijn
apostelen te worden en geschikt om herauten van het Koninkrijk der hemelen en de Koning ervan
te zijn.

De eerst geroepen discipelen zijn twee paar broers.

‘En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus
genoemd wordt en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want zij waren vissers.” (Mat.
4:18).

‘En Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jakobus, de zoon van
Zebedeliis, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren en Hij riep hen.” (Mat. 4:20).

Er was geen enkele aarzeling bij elk van de mannen. Dat bevestigt dat zij de Heere al min of meer
goed kenden en dat zij in Hem meer zagen dan zomaar een rabbi.

Van Petrus en Andreas lezen we:
‘Zij lieten METEEN de netten achter en volgden Hem.” (Mat. 4:20).
Van Jakobus en Johannes:
‘Zij lieten METEEN het schip en hun vader achter en volgden Hem.” (Mat. 4:22).

Ze waren druk met hun dagelijkse bezigheden toen de Heere langsliep. Het leest alsof zij al volledig
waren voorbereid, want zodra Hij hen riep was er geen getwijfel, geen mitsen en maren; zij
volgden Hem meteen.

Deze vier discipelen voeren steeds de lijsten met discipelen aan met Petrus als de voornaamste
op de eerste plaats. Deze vier, of vaak drie, zonder Andreas, lijken ook een bijzondere plaats onder
de anderen te hebben ingenomen. Zij mochten met Hem mee de berg op (Mat. 17:1-13) om Hem
van gedaante te zien veranderen. Bij de rede op de olijfberg over de laatste dingen lijkt het erop
dat alleen deze vier aanwezig waren (Mar. 13:3). In elk geval worden alleen zij daar met name
genoemd. Bij de opwekking van het dochtertje van Jairus werden van de discipelen alleen Petrus,
Jakobus en Johannes als getuigen toegelaten (Luk. 8:51) en bij Zijn doodsstrijd in de hof van
Gethsémané mochten alleen deze zelfde drie mannen getuigen zijn, hoewel ze dit nalieten, omdat
ze in slaap vielen (Mat. 26:36; Mar. 14:33).

De eerste keer dat we de volledige lijst met namen van de twaalf discipelen tegenkomen is in
Mattheiis 10:1-4. Ik geef ze weer in drie groepjes van vier:



Simon, die Petrus genoemd werd

Andreas
Jakobus
Johannes

Filippus
Bartholomeiis
Thomas
Mattheiis

Jakobus, de zoon van Alfelis

Lebbeiis, die ook ook Thaddeiis genoemd werd

Simon Kananites
Judas Iskariot

Op andere plaatsen waar we deze lijst tegenkomen, kan de volgorde van de namen iets anders
zijn, maar vinden we steeds deze driedeling terug met ook steeds Petrus, Filippus en Jakobus als

de eerstgenoemden van de vier.

Mat. 10:2-4 Mar. 3:16-19 Luk. 6:14-16 Hand. 1:13
Petrus Petrus Petrus Petrus
Andreas Jakobus Andreas Jakobus
Jakobus Johannes Jakobus Johannes
Johannes Andreas Johannes Andreas
Filippus Filippus Filippus Filippus
Bartholomelis Bartholomelis Bartholomelis Thomas
Thomas Matthelis Matthelis Bartholomelis
Matthelis Thomas Thomas Matthelis
Jakobus Jakobus Jakobus Jakobus
Lebbelis Thaddeiis Simon Simon
Simon Simon Judas, Dbroer van | Judas
Jakobus
Judas Judas Judas -

Geen twee van deze lijsten zijn er aan elkaar gelijk, maar Petrus, Filippus en Jakobus voeren elk

viertal aan.

Lebbeiis droeg ook de naam Thaddeiis, maar werd kennelijk ook Judas genoemd en hij was een

broer van de tweede Jakobus.

Judas Iskariot, degene die die de Heere verraden heeft, staat altijd onderaan de lijst.




