
Korte studies in Mattheüs (103) 
 
De Bergrede (8) 
 

‘Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.’ 
(Mat. 5:6). 

 
De beeldspraak in deze zaligspreking is duidelijk. Het gaat om hongeren, zoals iemand die lange 
tijd niet gegeten heeft en dorsten, zoals iemand die lang niet gedronken heeft. Als zij dan voedsel 
en water krijgen, worden zij verzadigd. Of in vergelijking met Psalm 42: 
 

‘Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God. Mijn 
ziel dorst naar God, de levende God.’ (Ps. 42:2, 3). 

 
Zoals Psalm 42 spreekt van een dorsten naar God, zo spreekt de zaligspreking in vers 6 van 
hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Gerechtigheid, dikaiosunè, is een abstract begrip, dat zich 
niet in een paar woorden laat definiëren. 
 
Laten we eerst kijken naar de verdeling van dit woord over het boek Mattheüs. 
 

A 3:15 Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle GERECHTIGHEID te vervullen. 
 
 B 5:6 Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de GERECHTIGHEID, want zij zullen 

verzadigd worden. 
 
  C 5:10 Zalig zijn zij die vervolgd worden om de GERECHTIGHEID, want van hen is het 

Koninkrijk der hemelen. 
 
  C 5:20 Als uw GERECHTIGHEID niet overvloediger is dan die van de Schriftgeleerden en 

de Farizeeën, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. 
 
 B 6:33 Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn GERECHTIGHEID en al deze dingen 

zullen u erbij gegeven worden. 
 
A 21:32 Want Johannes is bij u gekomen in de weg van de GERECHTIGHEID en u hebt hem niet 

geloofd; maar de tollenaars en de hoeren hebben hem geloofd; en hoewel u dat zag, 
hebt u later geen berouw gehad zodat ook u hem geloofde. 

 
De parallellen liggen min of meer voor het oprapen. Vier van de teksten met het woord 
gerechtigheid worden door de Heere in de bergrede gebruikt. Twee gaan over de doop van 
Johannes. Voor een wat uitgebreidere studie over A en daarmee ook A, verwijs ik je vooral naar 
nummer 81 in deze serie. Daar hebben we stilgestaan bij het vervullen van die gerechtigheid door 
de Heere. 
 
In B, de tekst van deze studie, gaat het over hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. In B wordt 
de hoorder opgedragen om het Koninkrijk van God te zoeken en Zijn gerechtigheid. ‘Zijn’ kan naar 
mijn idee terugslaan op ‘God’ en dan is het met een hoofdletter geschreven en op ‘het Koninkrijk 
van God’; dan zonder hoofdletter. Dat maakt niet heel veel verschil, want het gaat over een en 
dezelfde gerechtigheid. ‘Verzadigd worden’ loopt dan parallel met alle dingen die erbij worden 
gegeven: eten, drinken en kleding, bovenop de gerechtigheid. In het Koninkrijk der hemelen zal er 
aan geen ding gebrek zijn. Niet aan materiële dingen, maar ook niet aan Gods gerechtigheid, want 
God Zelf is er de Koning van. 
 



‘Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedigen van het land zal Hij met 
rechtvaardigheid vonnissen.’ (Jes. 11:4). 

 
Hoewel de Griekse tekst van deze profetie van Jesaja het woord dikaiosunè niet gebruikt, gaat het 
er hier wel om. Zie ook, als een link naar de andere zaligsprekingen, dat die gerechtigheid voor de 
armen en de zachtmoedigen van het land (èrèts) is.1 
 
In C en C staan de vervolgers en de vervolgden centraal. De Farizeeën en de Sadduceeën werd de 
doop van Johannes onthouden, omdat zij zich niet wilden bekeren. Dat was omdat zij ook helemaal 
niet wisten waarvan zij zich moesten bekeren. Zij hadden een gerechtigheid van zichzelf. Een 
eigengerechtigheid. Daarmee werden zij in Israël de vervolgers van hen die Gods gerechtigheid 
zochten en ernaar hongerden en dorsten. Het duidelijkste voorbeeld in de Bijbel is hiervan Paulus. 
Deze erkent dit ook van zichzelf. 
 
Hongeren en dorsten naar de gerechtigheid betekende vervolging in Israël, want dan koos hij of 
zij de kant van de Messias. Maar die vervolging kon iemand niet buiten het Koninkrijk houden. Het 
Koninkrijk der hemelen was voor hen die om de gerechtigheid vervolgd werden. De vervolgers 
bleven buiten staan. 
 
 
 

 
1 In vers 5 vind je dit woord in de Septuagint overigens wel terug. ‘Want GERECHTIGHEID zal de gordel om Zeijn 
heupen zijn en de waarheid de gordel om Zijn middel.’ 


