Korte studies in Efeze (1)
Inleiding

In deze serie gaan we de brief aan de Efeziérs bestuderen. Dat zal, zeker aanvankelijk, niet vers
voor vers zijn. Vers voor vers ene Bijbelboek bestuderen is goed als je al een overzicht van het
geheel hebt. Zonder een overzicht van de gehele brief en een degelijke kennis van wat Paulus wil
onderwijzen, maakt eerder dat we de draad verliezen en ontmoedigd raken en uiteindelijk weinig
opschieten met onze studie.

In deze studies wil ik vooral eerst naar een aantal signaalwoorden gaan kijken en proberen te
onderzoeken wat Paulus er in de context van de gehele brief mee bedoelt. Tegelijkertijd zullen we
dan kernpassages onderzoeken, wederom in het licht van de gehele brief, en dan proberen een
overzicht van het onderwijs van de gehele brief te krijgen.

Een aantal overwegingen vooraf
1. De brief aan de Efeziérs staat niet op zichzelf.

Onnodig te zeggen dat we hem moeten verstaan in de context van de gehele Bijbel, maar dat is dan
ook niet in de eerste plaats wat ik bedoel. De brief aan de Efeziérs komt samen met de brief aan
de Kolossenzen. De brief aan de Efeziérs moet je altijd samen bestuderen met die aan de
Kolossenzen. Het onderwijs in beide brieven vult elkaar aan. Het is als met Openbaring en Daniél.
Het ene boek willen begrijpen zonder het andere is een bijna onmogelijke opgaaf.

2. Paulus wist waarover hij schreef

Dat is een open deur intrappen. Natuurlijk begreep Paulus waar hij over schreef. Wat ik bedoel te
zeggen, is dat Paulus een totaal beeld van zijn boodschap had. Hij overzag het geheel en hij schreef
vanuit dat overzicht van het geheel. De mensen aan wie hij schreef hadden zijn boodschap ook al
eerder gehoord en begrepen. Paulus kan zijn gehoor dus aanspreken op een wederzijdse kennis.
Ook details laten zich vanuit het geheel gemakkelijk invullen. Dat maakt deze brief voor ons
dikwijls zo moeilijk te begrijpen. Als het onderwijs van de apostel Paulus nieuw voor ons is,
hebben we dat overzicht niet en verliezen we ons dikwijls vanuit de details. Wij moeten vaak een
omgekeerde richting bewandelen ten opzichte van de eerste lezers. Wij moeten vanuit de details
het geheel zien samen te stellen. Vanuit de puzzelstukjes moeten we het volledige plaatje zien te
krijgen. Vanuit de brokstukjes moeten we het oorspronkelijk beeld te zien te krijgen. Dat is niet de
eenvoudigste opgave.

3. De brief is gericht aan heidenen

Hier zal ik in de bespreking van de brief uitgebreid op terug komen. Maar het is belangrijk om ons
dit vooraf te beseffen. Met klem richt Paulus zich tot heidenen en niet tot het volk Israél. Verreweg
de meeste Bijbelboeken spelen tegen de achtergrond van Gods plan met Israél. In deze brief is dat
helemaal van de baan. Het is een boodschap aan heidenen buiten Israél om.

4. Kennis van het onderwijs aan Romeinen is nodig maar niet voldoende

Paulus’ brief aan de Romeinen bevat fundamenteel onderwijs. Vooral de woordjes ‘met Hem’ en
‘in Hem'’ zijn z6 belangrijk, dat de essentie van wat Paulus in zijn brief aan de Efeziérs volkomen
aan je voorbij gaat als je niet grondig begrijpt wat Paulus bijvoorbeeld bedoeld dat we ‘met Hem
één plant geworden zijn in de gelijkmaking van Zijn dood’ (Rom. 6:5).

Hoewel fundamenteel, betekent het niet dat als we de brief aan de Romeinen begrepen hebben,
dat we dan de brief aan de Efeziérs verstaan. Het onderwijs aan de Efeziérs gaat verder dan dat



aan de Romeinen. De brief bevat onderwijs wat je in Romeinen niet tegenkomt, ja, wat je zelfs in
de rest van de hele Bijbel niet tegenkomt.

Probeer vooraf in elk geval de hoofdstukken 1 - 8 van Romeinen je eigen te maken.!
5. De brief aan de Efeziérs is een late brief van Paulus.

Hij heeft hem geschreven na de beéindiging van de periode die in het boek Handelingen aan de
orde is. Hetzelfde geldt voor de brief aan de Kolossenzen. Is dit belangrijk? Ja, dat is het zeker.
Paulus spreekt hierin over dingen die hij in vroegere brieven nog niet geopenbaard had gekregen
en dus ook nog niet wist.

6. Dat brengt me bij het volgende punt. De brief aan de Kolossenzen is ongeveer in dezelfde
tijd geschreven als de brief aan de Efeziérs.

De twee vullen elkaar aan. Gedachten in de ene brief vinden we dikwijls uitgelegd in de andere en
andersom. Het is daarom belangrijk om deze twee brieven naast elkaar te lezen.

7. Paulus schreef over dingen die voorheen verborgen waren.

Dit is een belangrijk punt. Er was iets aan Paulus geopenbaard door de Heere, wat een boodschap
was voor heidenen, niet-Joden dus. We kunnen de waarheid van het Geheimenis dan ook niet terug
vinden in de Tenach of de Evangelién of in de brieven van andere Bijbelschrijvers. Nee, zelfs niet
in eerdere brieven van Paulus. We hebben in de Schrift te maken met een voortgaande openbaring.
Latere delen mogen we niet automatisch als bekend veronderstellen in eerder geschreven
gedeelten.

T Een hulp daarbij kunnen de brochures en audio studies op Kleronomia.nl zijn.



