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Het oog wordt niet verzadigd met
zien; en het oor wordt niet vervuld
van horen

De zot vouwt zijn handen samen

Beter is een goede naam dan goede
olie en de dag des doods dan de dag
datiemand geboren wordt

... dat de wijsheid haar bezitters het
leven geeft

Wie het gebod onderhoudt zal niets
kwaads gewaar worden

Alles, wat uw hand vindt om te doen,
doe dat met uw macht

Ik heb knechten te paard gezien en
vorsten gaande als knechten op de
aarde

Wie een kuil graaft, zal daarin vallen;
en wie een muur doorbreekt, een
slang zal hem bijten

Wie woorden van een wijze mond zijn
aangenaam; maar de lippen van een
zot verslinden hem.

Door grote luiheid verzwakt het gebint
en door slapheid der handen wordt
het huis doorlekkende.
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20:12 Een horend oor en een ziend
oog heeft de HEERE gemaakst, ja, die
beide.

Een weinig slapens, een weinig
sluimerens, een weinig
handvouwens, al nederliggende

De naam is uitgelezener dan grote
rijkdom, de goede gunst dan zilver en
goud

Want die mij vindt, vindt het leven

Die het gebod bewaart, bewaart zijn
ziel

Onthoud het goed van zijn meesters
niet, als het in het vermogen uwer
hand is te doen

De weelde staat een zot niet wel;
hoeveel te min een knecht te heersen
over vorsten.

In het einde zal hij als een slang
bijten en steken als een adder.

De mond des zots is hemzelven een
verstoring en zijn lippen een strik
Zijner ziel.

Elke wijze vrouw bouwt haar huis;
maar die zeer dwaas is breekt het af
met haar handen.



