Volmaken (2)

Ik zet Hebreeén 2:10 en 12:1, 2 nog even naast elkaar, naar
aanleiding van de vorige studie.

Hebreeén 2:10 Hebreeén 12:1, 2
Want het paste Hem, om Wie En laten wij met volharding
alle dingen zijn en door Wie de wedloop lopen die voor
alle dingen zijn, dat Hij, om ons ligt, terwijl wij het oog
veel kinderen tot heerlijkheid gericht houden op Jezus de
te brengen, de Leidsman van Leidsman en Volmaker van
hun zaligheid door lijden zou het geloof. Hij heeft om de
volmaken. vreugde die Hem in het
vooruitzicht was gesteld,
het kruis verdragen en de
schande veracht en zit nu
aan de rechterhand van de
troon van God.

In 2:10 heb ik de hoofdzin vet gemaakt.

In de beide teksten zien we de Leidsman; alleen hier in de
Bijbel. In 2:10 zien we hoe de Leidsman wordt volmaakt en in
12:2 wordt Hij de Volmaker genoemd.

De Leidsman wordt door lijden volmaakt. 12:2 Definieert voor
ons dat lijden, namelijk het kruis en de schande. Zo staat ook
het ‘volmaken’ parallel aan Zijn zitten in de rechterhand van
God; als Hogepriester naar de ordening van Melchizedek dus.

Met deze kennis in onze gedachten, gaan we nu naar de
volgende tekst in Hebreeén die spreekt van ‘volmaken’.



‘En toen Hij volmaakt was geworden, is Hij voor allen
die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwige
zaligheid geworden. Door God is Hij Hogepriester
genoemd naar de ordening van Melchizedek.’ (Heb.
5:9, 10).

Als je het onderwijs uit de vorige studie gelezen en begrepen
hebt, zie je hier in Hebreeén 5 de bevestiging ervan. Wat er aan
het ‘volmaken’ voorafging was het lijden en de dood.

‘In de dagen van Zijn vlees heeft Hij met luid geroep en
onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan
Hem Die Hem uit de boobD kon verlossen. En Hij is uit de
angst verhoord. Hoewel Hij de Zoon was, heeft Hij
gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij heeft GELEDEN.
(Heb. 5:7, 8).

Dus Hebreeén 5:7-10 spreekt net als 2:10 van volmaakt
worden van de Zoon door het lijden van de dood. Dit gehele
gedeelte wordt ingeklemd door Zijn opstanding en zitten in de
rechterhand Gods.

‘Zo heeft ook Christus Zichzelf niet de eer gegeven om
Hogepriester te worden, maar Die tot Hem heeft
gesproken: U bent Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt.?
Zoals Hij ook op een andere plaats zegt: U bent priester
in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek.’
(Heb. 5:5, 6).

Dan volgen dus de verzen die spreken van zijn lijden en dood
en volmaking; en om te bevestigen dat dit de weg was

1 Opstanding; zie studie 2.



waardoor Hij tot het Hogepriesterschap naar de ordening van
Melchizedek kwam, besluit Paulus:

‘Door God is Hij Hogepriester genoemd naar de
ordening van Melchizedek.’ (Heb. 5:10).

Herbreeén 5:5-10 is in feite een uitwerking van 2:10. Let ook
op het woordje ‘zaligheid’. Dat staat in 2:10, de Leidsman van
hun zaligheid’ en 5:9, Hij is voor allen die Hem gehoorzamen,
een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden.

We concluderen uit deze eerste twee studies over volmaken
dat de Zoon eerst door lijden en sterven volmaakt is. Als
zodanig is Hij de Leidsman en Volmaker van het geloof
geworden voor hen die Hem gehoorzamen. Een oorzaak van
eeuwige zaligheid.

Zijn volmaking betekent opstanding uit de doden en het
Hogepriesterschap naar de ordening van Melchizedek.



