Volmaken (3)

De volgende twee teksten met ‘volmaken’ staan in het verband
met de priester naar de ordening van Melchizedek! in
hoofdstuk 7. Het priesterschap naar de ordening van
Melchizedek is zo ongeveer het hart van de brief aan de
Hebreeén. Dit is essentieel om de gehele brief te begrijpen. We
zullen dus in deze studie uitgebreid stilstaan bij dit hoofdstuk.

In feite begint dit gedeelte al in 6:9. Paulus brengt in de verzen
11 en 12 de hoop en de beloften ter sprake (Heb. 6:11, 12). Op
die hoop en beloften gaat hij in de daaropvolgende verzen in.

‘Want toen God Abraham de BELOFTE deed, zwoer Hij bij
Zichzelf, omdat Hij bij niemand die hoger was, kon
zweren.’ (Heb. 6:13).

‘En zo heeft hij [Abraham] de BELOFTE verkregen na daar
geduldig op gewacht te hebben.’ (Heb. 6:15).

‘Om dat Hij aan de erfgenamen van de BELOFTE
overvloediger de onveranderlijkheid van Zijn
raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd
door een eed,’ (Heb. 6:17)

‘opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin
het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost
zouden ontvangen, wij die bij Hem de toevlucht

11k probeer zo te schrijven dat de hoofdstukken min of meer los
van elkaar gelezen kunnen worden. Dat geeft aan de ene kant
natuurlijk regelmatig overlap met andere studies, maar aan de
andere kant kan het soms nuttig zijn om voorgaande studies nog
een keer te lezen; in dit geval nummer 2 en 3.
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genomen hebben om de HOOP die voor ons ligt vast te
houden.’ (Heb. 6:18).

‘Deze HOOP hebben wij als een anker voor de ziel, dat
vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste
heiligdom, achter het voorhangsel.” (Heb. 6:19).

De hoop voor de Hebreeén was gekoppeld aan de belofte aan
Abraham. Het is nog niet heel belangrijk met het oog op ons
onderwerp dat je deze teksten helemaal begrijpt, maar wel dat
je ziet dat de belofte aan Abraham aan de wortel ervan ligt en
dat de hoop van de gelovigen op deze belofte is.

Dan zou de volgende vraag kunnen zijn: hoe wordt die hoop
gerealiseerd? Hoe komt die hoop in het binnenste heiligdom,
achter het voorhangsel. Wat heeft dit nog met de belofte aan
Abraham en zijn zaad te maken?

Om deze vraag te beantwoorden, koppelt Paulus de hoop aan
Jezus die als Hogepriester naar de ordening van Melchizedek
het heiligdom is binnengegaan:

‘Daar is de Voorloper voor ons binnengegaan, namelijk
Jezus, Die naar de ordening van Melchizedek
Hogepriester geworden is tot in eeuwigheid.” (Heb.
6:20).

Dus hier introduceert Paulus Melchizedek opnieuw en nu
begint Paulus een redenering om uit te leggen dat de belofte
niet vervuld wordt door de wet, maar door Jezus Christus die
uit de doden is opgestaan.



Je zou dit gedeelte als een antwoord op Paulus’ vraag in
Galaten 3 kunnen zien.

‘Is dan de wet in strijd met de beloften?’ (Gal. 3:20).

‘Volstrekt niet’, antwoord Paulus. Natuurlijk niet! Maar dit
thema ‘de wet en de belofte’ is wel een belangrijk thema.
Paulus brengt het niet voor niets ter sprake. De Galaten waren
er volledig op uitgegleden en ook de Hebreeén hebben dit
onderwijs aangaande de Hogepriester naar de ordening van
Melchizedek kennelijk hard nodig.

Ruwweg is Paulus’ betoog vanaf Hebreeén 6:13:

God heeft aan Abraham met een eed een belofte
gedaan.

Abraham heeft die belofte verkregen na er geduldig op
gewacht te hebben; dit is de geboorte van lzadk, die
voor Abrahams nageslacht geldt als een type van
Christus.

Die belofte geldt ook Abrahams nageslacht en voor
hun de oorzaak van de hoop als anker voor de ziel.

Die hoop is nu in het binnenste heiligdom, achter het
voorhangsel in de Persoon van de Hogepriester Jezus
naar de ordening van Melchizedek.

Dit is een buitengewoon ingewikkeld thema gebleken. Hoe zit
dat dan met het Adronitische priesterschap? Hoe kan lemand
Die niet eens uit de stam van Levi is plotseling Hogepriester
worden en de Hoop van Zijn volk uitmaken?



Het antwoord op die vragen, dat we in de volgende studie
verder zullen uitwerken, wordt verklaard in de twee teksten
met het woordje teleio-oo en dat vormt meteen ook de basis
voor de hoofdstukken 8 tot en met 10. Begin je te zien hoe
belangrijk dit woord in Hebreeén is?

‘De wet heeft namelijk niets TOT VOLMAAKTHEID
GEBRACHT, maar de totstandbrenging van een betere
hoop, waardoor wij tot God naderen doet dat wel.’
(Heb. 7:19).

‘Want de wet stelt mensen, die met zwakheid behept
Zijn, aan als hogepriester. Maar het woord van de eed
die na de wet is, stelt de Zoon aan, Die tot in
eeuwigheid VOLMAAKT is.’



