Korte studies in Mattheiis (111)
De Bergrede (16)
‘U bent het licht van de wereld.’ (Mat. 5:14).

Ook dit zijn opmerkelijke woorden die de Heere tot Zijn discipelen richt. U bent het licht van de
wereld. In de verzen die erna volgen horen we hoe de Heere zegt dat dit licht niet verborgen kan
zijn. Net als een stad die op een berg ligt of een kaars die op een kandelaar staat, de omgeving kan
het zien.

Lukas verwoordt dit zo.

‘En niemand die een lamp aansteekt, plaatst er een vat overheen of zet hem onder een bed,
maar hij zet hem op een standaard, opdat zij die binnenkomen het licht kunnen zien.” (Luk.
8:16, vergelijk met Luk. 11:33).

Een stad op de berg kan je al van grote afstand zien liggen. Misschien wees de Heere wel op een
bepaalde stad uit de omgeving. Misschien dacht Hij wel aan Sion uit het laatste der dagen
waarnaar de heidenen zullen toevloeien om onderwezen te worden uit het woord van de Heere
(Jes. 2:2-5). Dat kunnen we niet weten, maar het beeld is duidelijk. Z6 zijn de discipelen het licht
van de wereld.

Deze woorden zijn hoe dan ook opmerkelijk. Hij noemt Zijn discipelen ‘licht van de wereld’; dat is
een term die Hij later voor Zichzelf reserveert.

‘Dit was het waarachtige Licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht.’ (Joh. 1:9).

‘En dit is het oordeel, dat het Licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de
duisternis liefgehad, meer dan het Licht, want hun werken waren slecht.’ (Joh. 3:19).

‘lezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist
niet in de duisternis wandelen, maar zal het Licht van het leven hebben.’ (Joh. 8:12).

‘Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het Licht der wereld.’ (Joh. 9:5).

‘Ik ben een Licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis
blijft.” (Joh. 12:46).

In deze vergelijking hebben we weer een voorbeeld waarin de Heere Zich identificeert met Zijn
volk, in dit geval gepersonifieerd in de discipelen.

Er is een vergelijkbare tekst in het geval van de apostel Paulus. Toen Paulus en Barnabas in
Antiochié in de synagoge het Evangelie hadden verkondigd, werden zij door de heidenen gevraagd
om het woord ook tot hen te spreken.

Dit is wat Paulus en Barnabas de volgende sabbat doen en een grote menigte hoorde het Woord.
Dit zinde de Joden van Antiochié helemaal niet en zij begonnen Paulus en Barnabas tegen te
spreken en het Woord te lasteren. Hierop antwoordden zij:

‘Het was nodig dat het Woord van God eerst tot u gesproken zou worden, maar aangezien u
het verwerpt en uzelf het eeuwige leven niet waard oordeelt, zie, wij wenden ons tot de
heidenen. Zo immers heeft de Heere ons geboden: Ik heb u tot een licht voor de heidenen
gesteld, opdat u tot zaligheid zou zijn tot aan het uiterste van de aarde.” (Hand. 13:46, 47).



Dit was tot grote blijdschap voor de heidenen en er geloofden er velen.

De tekst die Paulus en Barnabas citeren uit de profeet Jesaja, passen zij rechtstreeks op zichzelf
toe: ‘zo immers heeft de Heere ONS geboden’. Als we echter de tekst in Jesaja opslaan is het
duidelijk dat dit ‘licht voor de heidenen’ de Messias is en niet een dienstknecht van de Messias of
het volk van de Messias.

‘Hij zei: Het is te gering dat U voor Mij een Knecht zou zijn om op te richten de stammen van
Jakob en om die van Israél gespaard werden, terug te brengen. Ik heb U ook gegeven tot een
Licht voor de heidenvolken, om Mijn heil te zijn tot aan het eind van de aarde.’ (Jes. 49:6).

De Messias is in deze tekst het Licht voor de heidenvolken. Dat het over de Messias gaat, blijkt
duidelijk genoeg uit de context.

Dat Paulus deze tekst op Barnabas en zichzelf toepast, betekent dat zij het Licht naar de
heidenvolken dragen. Natuurlijk zijn zij zelf dat licht niet, maar zij dragen dit licht uit en worden
daarmee zelf ook het licht.

Zo ongeveer moet de Heere het bedoeld hebben toen Hij tegen de apostelen zei dat zij het licht
van de wereld waren.

Met deze uitleg komt er ook een directe toepassing voor de navolgers van Paulus.

‘Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult
zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht,
waaronder U SCHIINT ALS LICHTEN IN DE WERELD, door vast te houden aan het Woord van het
leven, mij tot roem met het oog op de dag van Christus, dat ik niet tevergeefs heb hardgelopen
en mij ook niet tevergeefs heb ingespannen.’ (Fil. 2:14-16).



