
Korte studies in Efeze (4) 
Geheimenis (3) 
 
In Efeze 3 gebruikt Paulus het woord mustèrion driemaal. Om de loop van Paulus gedachten in dat 
hoofdstuk te begrijpen en dus ook enig inzicht te krijgen in het geheimenis waarover hij daar 
spreekt is het wel belangrijk om de structuur van de tekst te vatten. 
 
Paulus begint met: 
 

‘Om deze reden, ik Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen bent […]’ (Ef. 
3:1). 

 
Er staat geen werkwoord in de tekst en hij breekt de zin plotseling af. Hij maakt de zin pas af – 
door hem ook opnieuw te beginnen – in vers 14: 
 

‘Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, […]’ (Ef. 
3:14). 

 
De verzen 2 tot en met 13 zijn dus e e n grote tussenzin. ‘Om deze reden’ verwijst in zowel vers 1 
als vers 14 naar de beschrijving van de tempel in 2:19-22.  
 
Als hij zijn gebed wil uit gaan spreken worden zijn gedachten afgeleid om over het geheimenis te 
spreken. Maar ook de verzen 2 tot en met 13 bevatten weer een tussenzin. De tekst lezen we als 
volgt: 
 

‘als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God die aan mij gegeven is 
ten behoeve van u, dat Hij mij door openbaring dit GEHEIMENIS bekend gemaakt heeft’ (Ef. 3:2, 
3a), 
 

(zoals ik eerder in het kort geschreven heb, waaraan u, als u dit leest, mijn inzicht 
kunt bemerken in het GEHEIMENIS van Christus, dat in andere geslachten niet 
bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan Zijn 
heilige apostelen en profeten in geest) (Ef. 3b-5), 

 
dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en mede-lichaam zijn en mede-deelgenoten van Zijn 
belofte in Christus, door het Evangelie (Ef. 3:6) 
 

(waarvan ik een dienaar geworden ben, krachtens de gave van de genade van God, 
die mij gegeven is, overeenkomstig de inwerking van Zijn kracht) (Ef. 3:7) 

 
Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het 
Evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen en allen te verlichten wat 
de bedeling1 van het GEHEIMENIS inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in 
God, die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus, opdat nu door de gemeente aan de 
overheden en machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekend 
gemaakt zou worden, volgens het voornemen der eeuwen dat Hij gemaakt heeft in Christus 
Jezus.’ (Ef. 3:8-11). 

 
De doorlopende zin gaat van 3:2, 3a door naar 3:6 naar 3:8-11. 
 

 
1 De Griekse teksten hebben hier ‘uitdeling’ niet ‘gemeenschap’. In het Grieks lijken de twee woorden op 
elkaar, waardoor er waarschijnlijk in sommige handschriften een overschrijffout is geslopen. Het thema 
waar Paulus over spreekt is de uitdeling van het geheimenis, niet zozeer de gemeenschap daarmee. 



Paulus begint te zeggen dat hem de uitdeling (of bedeling) van de genade van God gegeven is ten 
behoeve van de heidenen. Die uitdeling is hem gegeven doordat God door openbaring het 
geheimenis bekend gemaakt heeft. De uitdeling van de genade van God is dus de openbaring van 
het geheimenis. 
 
Paulus noemt de uitdeling van het geheimenis in vers 9 opnieuw. We worden er als het ware toe 
geleid om vers 2 en vers 9 samen te lezen. Van dat geheimenis schrijft Paulus vervolgens dat het 
vanaf de eeuwen verborgen is geweest. Ja, daar is het een mustèrion voor. Paulus zegt dan ook niet 
zozeer dat het geheimenis vanaf de eeuwen verborgen was, maar dat het verborgen was IN GOD. 
Het geheimenis lag vastbesloten in Zijn voornemen. In Zijn gedachten, in Zijn hart. 
 
Hoe was dit geheimenis verborgen in God? Onmiddellijk komt dan die Naam bovendrijven, die 
Paulus ook noemt. 
 
 ‘God, Die alle dingen geschapen heeft door JEZUS CHRISTUS’ (Ef. 3:9). 

‘Volgens het voornemen der eeuwen dat Hij gemaakt heeft in CHRISTUS JEZUS ONZE HEERE.’ (Ef. 
3:11). 

 
God openbaarde Zijn voornemen der eeuwen in Christus Jezus aan Paulus. (vs. 2). 
Paulus kreeg de opdracht om onder heidenen door dit Evangelie deze onnaspeurlijke rijkdom te 
verkondigen. (vs. 8). 
Door deze verkondiging wordt de gemeente, het Lichaam, de Volheid van Hem Die alles volmaakt, 
(Ef 1:23),2 gevormd, geschapen. 
Door deze gemeente wordt de veelvuldige wijsheid vervolgens bekend gemaakt.3 Aan wie wordt 
de veelvuldige wijsheid bekend gemaakt? 
 
 ‘Aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten.’ (Ef. 3:10). 
 
Dit geheimenis overstijgt dus de prediking van Christus Jezus onder de mensen. De gemeente heeft 
een roeping die zich uitstrekt tot in de hemelse gewesten, alwaar de leden van de gemeente ook, 
in Christus Jezus, gezegend zijn (Ef. 1:3), alwaar zij ook, in Hem, gezeten zijn (Ef. 2:6). 
 

 
2 Dit zijn dus niet alle gelovigen van alle tijden. Vóór  Paulus kon niemand dit geheimenis hebben vermoed. 
Het zijn ook niet alle christenen. De meesten hebben hier nog nooit van gehoord, dus hoe zouden zij het zelf 
bekend kunnen maken? Velen van hen die het horen, haken om wat voor reden dan ook af en wensen er 
liever niets mee te maken te hebben. Hoe zouden zij dan deel kunnen hebben aan dit Lichaam?  
3 Let wederom op de koppeling tussen vs 2 en vs 10 in het woordje ‘bekendgemaakt’. 


