
Kohelet in Prediker 

 

 A 1:1 De WOORDEN van de prediker 

  B 1:2 IJdelheid der ijdelheden, zegt de prediker 

  C 1:12 Ik, prediker, was koning over ISRAËL te Jeruzalem 

 D 7:27, 29 ZIET, DIT HEB IK GEVONDEN…. dat God de mens recht gemaakt heeft, 
maar zij hebben vele vonden gezocht 

   B  12:8 IJdelheid der ijdelheden, zegt de prediker 

C  12:9 En voorts, omdat de prediker wijs geweest is, leerde hij HET VOLK nog 
wetenschap en merkte op en onderzocht; hij stelde vele spreuken in 
orde. 

 A 12:10 De prediker zocht aangename WOORDEN uit te vinden 

 


