
Korte studies in Mattheüs (113) 
 
De Bergrede (18) 
 
De Heere zei, dat Hij niet gekomen was om de wet af te breken1, maar om die te vervullen. Niet 
zelden wordt de tekst uit Mattheüs 5:17 gebruikt om de leer van Paulus in diskrediet te brengen. 
Als we Paulus naspreken en zeggen dat we ‘niet onder de wet’ zijn (Rom. 6:14), of dat we zijn 
‘ontslagen van de wet’, kan het zomaar gebeuren dat iemand tegen ons Mattheüs 5:17 voor de 
voeten werpt, om ons erop te wijzen dat wij niet moeten doen wat Hij ook niet deed. 
 

‘Denk niet dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten af te breken; Ik ben niet gekomen 
om die af te breken, maar te vervullen.’ (Mat. 5:17). 

 
Laten we eens wat nauwkeuriger de tekst bekijken dan doorgaans gedaan wordt. Wat zegt de 
Heere hier eigenlijk? Wat stáát er nu in de tekst. 
 
In de eerste plaats kwam Hij de wet en de profeten (die dus ook) niet afbreken. Hij liet ze recht 
overeind staan. Wat Hij kwam doen was ze vervullen. Het Griekse woord is plero-oo hetgeen ‘vol 
maken’ betekent. Hij kwam de wet en de profeten vol maken. Dat is hetgeen wat Hij kwam doen. 
Hij was ook de Enige in de hele wereld in de hele geschiedenis Die dat kón doen. Om de tekst te 
gebruiken als: zie je wel, de Heere kwam de wet en de profeten vervullen, dus nu moet jij dat ook 
doen, is helemaal geen geldige redenering. Ik kan de wet en de profeten helemaal niet vervullen. 
Aan God de lof dat Hij Zijn Zoon heeft gezonden Die dat allemaal gedaan heeft. 
 
Nee, het is waar, Hij is niet gekomen om de wet en de profeten af te breken. Hoe verhoudt zich dit 
dan tot ons? 
 
We kijken naar dit woordje ‘afbreken’. Mattheüs gebruikt het woord ook in 24:2; 26:61 en 27:40. 
 

‘Maar ten slotte kwamen er twee valse getuigen, die zeiden: Ik kan de tempel van God 
afbreken en hem in drie dagen opbouwen.’ (Mat. 26:61). 

 
Dit was de beschuldiging van twee valse getuigen vlak voor de veroordeling van de Heere tot het 
kruis. De Heere zweeg op deze beschuldiging. Hij ging niet in op valse getuigenissen. Dat wat zij 
zeiden klopte niet. Wat had Hij dan wel gezegd? 
 
 ‘Breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem oprichten.’  (Joh. 2:19). 
 
Dat is los van het feit dat Hij sprak van de tempel van Zijn lichaam en niet van de stenen tempel te 
Jeruzalem (Joh. 2:21) toch wel iets anders. Hij heeft niet gezegd, ‘Ik kan de tempel afbreken’, maar 
‘breken jullie de tempel af en Ik zal hem in drie dagen oprichten.’ Dit ‘oprichten’, egeiroo, is een 
ander woord dan het woord ‘opbouwen’ dat de valse getuigen gebruiken in Mattheüs 26:61: 
oikodomeoo. Dit laatste woord wordt gebruikt voor het daadwerkelijk bouwen van een gebouw. 
 
Egeiroo is een woord dat ook voor de opstanding van de Heere uit de doden wordt gebruikt. 
Vandaar ‘oprichten, opwekken’, bijvoorbeeld: 
 

‘Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te laten zien dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en 
veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de Overpriesters en de Schriftgeleerden 
en dat Hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden OPGEWEKT.’ (Mat. 16:21). 
 
‘Hij is hier niet, want Hij is OPGEWEKT, zoals Hij gezegd heeft. (Mat. 28:6). 

 
1 Het woord kataluoo  wordt overal elders, behalve in Lukas 9:12 en 19:7, vertaald met ‘afbreken’. 



 
Degenen die afbraken, waren de Joden. Zij braken inderdaad, ‘de Tempel van Zijn lichaam’. Daarin 
had Hij de wet vol gemaakt. Hij had de wet ingeleefd en uitgeleefd, in Zijn hart gedragen en 
verpersoonlijkt. Hij maakte het doel van de wet duidelijk, ja, Hij was het doel van de wet. Dat ligt 
allemaal besloten in het ‘vervullen’. Hij werd afgebroken door hen die het hardste riepen dat de 
wet nageleefd moest worden, maar nauwelijks wisten waar zij over spraken. 
 
De laatste tekst waarin we dit woord voor ‘afbreken’ in de Bijbel tegenkomen is veelzeggend. Dat 
is in de brief van Paulus aan de Galaten. Het is het woord kataluoo dat we dus als eerste 
tegenkomen in Mattheüs 5:17. In Galaten 2 gebruikt Paulus het woord in niet mis te verstane 
woorden dat de rechtvaardiging niet uit de werken van de wet maar door het geloof VAN Jezus 
Christus is. Dat is uit Zijn trouw, uit Zijn gehoorzaamheid. 
 

‘Wij, die van nature Joden zijn en geen zondaars uit de heidenen, weten dat een mens niet 
gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof van Jezus Christus. En 
ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het 
geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen 
vlees gerechtvaardigd. Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, 
ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar der zonde? Volstrekt niet!’ (Gal. 
2:15-17). 

 
Het is duidelijk waar Paulus heengaat. Alles alleen uit het geloof van Jezus Christus. Niets, maar 
dan ook niets uit de werken van de wet. Dat maakt Christus geen dienaar van de zonde! Natuurlijk 
niet. Hij heeft de wet vol gemaakt en Hij is Zelf afgebroken, opdat Paulus deze woorden kon 
schrijven. Christus was een dienaar van de wet, opdat wij bevrijd zouden worden van de wet en 
de zonde.  
 
Dus Paulus verzet zich heftig tegen de beschuldiging en dan voegt hij er de enigszins moeilijke 
woorden aan toe: 
 

‘Want als ik dat wat ik afgebroken heb, weer opbouw, dan bewijs ik daarmee dat ik zelf een 
overtreder ben.’ (Gal. 2:18). 

 
De strekking van deze woorden lijken te zijn – en lees ze binnen de context van het probleem dat 
Paulus in de brief aan de Galaten aansnijdt – dat als de besnijdenis noodzakelijk zou zijn voor de 
gelovigen, zoals hen geleerd werd, dat Paulus dan een weer een systeem op zou bouwen, dat hij 
juist net had afgebroken! Dit vat hij samen in de laatste twee verzen. 
 

‘Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover 
ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof VAN2 de Zoon van God, Die Mij heeft liefgehad en 
Zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik doe de genade van God niet teniet; want als er 
gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven.’ (Gal. 2:20, 21). 

 
Als we Paulus dit na kunnen spreken, begrijpen we ook de noodzaak van het feit dat Christus de 
wet niet kwam afbreken, maar juist vol maken. Door deze leer van Paulus worden we geen 
vijanden van de wet, maar weten we ons wel bevrijd van de zonde. Als we staan en roemen in deze 
genade spreken we geen kwaad van de wet, maar bevestigen we die! 
 

‘Doen wij dan door het geloof de wet teniet? Volstrekt niet, maar wij bevestigen de wet.’ 
(Rom. 3:31). 

 

 
2 Lees ‘trouw van Christus’ of desnoods ‘betrouwbaarheid van Christus’. Het gaat niet om ons geloof of onze 
trouw, maar dat van Hem. 



 


