
Korte studies in Efeze (6) 
Geheimenis (5) 
 
In Efeze 3 komt het begrip ‘geheimenis’ driemaal voor. In vers 3 zagen we hoe dit geheimenis aan 
Paulus bekend was gemaakt. In vers 6 zagen we de betekenis van het geheimenis voor de 
heidenen, zoals zij nu mede-erfgenamen, mede-lichaam en mede-deelgenoten zijn van Zijn belofte. 
In vers 9 wordt het geheimenis in verband gebracht met het voornemen der eeuwen (vs. 11) en 
aan wie het door de gemeente bekend gemaakt moet worden, nl. de overheden en machten in 
hemelse gewesten. 
 
We begrijpen dat het geheimenis door openbaring aan Paulus is bekendgemaakt. Dit betekent, 
logischerwijs, dat het eerder aan niemand bekend was. Daarom draagt het ook de naam 
‘geheimenis’. Met zoveel woorden zegt Paulus dat ook in Kolossenzen 1:25, 26: 
 

‘Daarvan ben ik een dienaar geworden, overeenkomstig de taak in de dienst van God, die mij 
met het oog op u is gegeven om het Woord van God te vervullen, namelijk het geheimenis, dat  
van de eeuwen en van de geslachten verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan zijn 
heiligen.’ (Kol. 1:25, 26). 

 
Deze verzen laten zich op geen andere wijze lezen dan dat het geheimenis eerst niet bekend was 
gemaakt, maar ‘nu’ wel geopenbaard aan Paulus en bekendgemaakt aan Zijn heiligen. 
 
Maar wat maken we dan van Efeze 3:5? Daar lijkt een en ander toch iets anders verwoord te staan. 
Ik breng je nog even in herinnering hoe we de verzen 2 tot en met 5 lezen: 
 

‘als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God die aan mij gegeven is 
ten behoeve van u, dat Hij mij door openbaring dit GEHEIMENIS bekend gemaakt heeft’ (Ef. 3:2, 
3a), 
 

(zoals ik eerder in het kort geschreven heb, waaraan u, als u dit leest, mijn inzicht 
kunt bemerken in het GEHEIMENIS van Christus, dat in andere geslachten niet 
bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan Zijn 
heilige apostelen en profeten in geest) (Ef. 3b-5), 

 
dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en mede-lichaam zijn en mede-deelgenoten van Zijn 
belofte in Christus, door het Evangelie (Ef. 3:6). 

 
Het geheimenis van vers 3a wordt uitgelegd in vers 6. We hebben haakje openen voor ‘zoals’ in 
vers 3 en dat sluiten we pas na vers 5. In dat gedeelte heeft Paulus het over het ‘geheimenis van 
Christus’ en daar zegt hij van: 
 

‘dat in andere geslachten niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu 
geopenbaard is aan Zijn heilige apostelen en profeten.’ 

 
Het geheimenis van Christus was dus toen, in andere geslachten1,  niet bekend gemaakt, ZOALS het 
nu geopenbaard is aan Zijn heilige apostelen en profeten. 

 
1 Misschien verwijst Paulus hier wel naar de verschillende geslachten of generaties binnen de gehele familie 
(Ef. 3:15). Die familie zou dan bestaan uit de stammen van Israël, de heidenen, de overheden en machten; 
binnen deze familie is de Gemeente volgens de definitie van Ef. 1:23 een nieuwkomer. Aan de Gemeente is 
dan dit geheimenis bekend gemaakt en (nog) niet aan de anderen. Dan gaat het niet zozeer om een bepaald 
moment in de tijd, waarin dit geheimenis is geopenbaard, maar meer aan wie, aan welk geslacht het wél is 
geopenbaard binnen verschillende groepen van redenerende schepselen die er bestaan. Z.o.z. 



Als ik dit goed lees, staat er dus dat het ‘geheimenis van Christus’ wel bekend gemaakt was, maar 
niet geopenbaard ZOALS NU aan Zijn heilige apostelen en profeten. 
 
Het lijkt nu allemaal een beetje technisch, maar voor een goed begrip is het toch wel belangrijk 
dat we ook deze details bekijken. 
 
Het geheimenis van Christus was reeds bekend; daar kon men inzicht in hebben.  Inzicht in dit 
geheimenis van Christus groeide met de jaren. Zowel met de jaren in de voortgang van de eeuwen, 
alsook met de jaren in het persoonlijke leven van een gelovige. Er werd in de heilsgeschiedenis 
steeds meer geopenbaard van de Messias Die komen zou. In het persoonlijke leven gaat de 
gelovige steeds meer en meer van de Christus zien en van zijn of haar positie in Hem. Zo uitgelegd 
is Christus Zelf het Geheimenis. Op grond van de Griekse tekst2 moeten we Kolossenzen 2:2 als 
volgt lezen: 
 
 ‘tot kennis van het geheimenis van God en de Vader, van Christus.’ 
 
Hierin is het geheimenis gelijk aan Christus. Het is het geheimenis dat toebehoort aan God en de 
Vader. Da t geheimenis werd de geslachten door meer en meer geopenbaard. De Christus tekende 
zich in de Schriften van Israe l steeds sterker af. Met de vroege prediking van Paulus, laten we 
zeggen, zijn brief aan de Romeinen, leek dit geheimenis volledig geopenbaard. 
 
‘Leek’. God had als het ware nog iets achter de hand. Er was no g iets verborgen gebleven en dat is 
het geheimenis waar we het steeds over hebben. Dit geheimenis is zeker een onderdeel van het 
geheimenis van Christus, maar we kunnen ze niet aan elkaar gelijk stellen. 
 
Het geheimenis van Christus is het geheel. Het omvat alles. Het geheimenis, geopenbaard in de 
brieven aan de Efezie rs en de Kolossenzen, is het topje van de piramide. Het Sieraad leek helemaal 
compleet. Het kroonjuweel werd er echter pas opgezet met de latere bediening van de apostel 
Paulus toen Hij Gods Woord vol ging maken: 
 

‘Daarvan ben ik een dienaar geworden, overeenkomstig de taak in de dienst van God, die mij 
met het oog op u gegeven is om het Woord van God vol te maken.’ (Kol. 1:25). 

 
Het geheimenis, Christus, was aan andere geslachten bekend gemaakt, maar niet zoals het NU, met 
de openbaring van he t geheimenis, aan andere geslachten is bekend gemaakt en in het bijzonder 
is geopenbaard aan de apostel Paulus. 
Beeldend:3 
  

 
 
 
 

 
Het is maar een gedachte en maakt niet heel veel verschil. De gedachte maakt het begrip ‘bedeling’ of 
‘uitdeling’ wat meer los van de tijdsperioden waarmee het altijd lijkt te worden geassocieerd, maar wat 
geenszins correct is. 
2 Nestle-Aland 
3 De plaatsjes zijn louter schematisch en willen geen enkele vergelijking met de realiteit suggereren.  
Ik heb deze vormen puur voor het gemak gekozen. Wel wil ik benadrukken dat het gehele bouwwerk een 
eenheid vormt. Het geheimenis van Christus is pas compleet met het geheimenis en het geheimenis kan 
niet zonder het fundament van alles wat eraan voorafgaat. Het geheimenis is niet iets wat vervolgens de rest 
van de Schrift kan negeren. 
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