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1. Met Hem 
 
Paulus is anders. En niet zelden kan men horen: Paulus is moeilijk. Veel delen in de brieven zijn 
vaak moeilijk te begrijpen. Petrus schreef daar al over.  
 

‘En acht de lankmoedigheid van onze Heere voor zaligheid; gelijk ook onze geliefde broeder 
Paulus, naar de wijsheid die hem  gegeven is, ulieden geschreven heeft. Gelijk ook in alle 
zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende; in welke sommige dingen zwaar zijn om te 
verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere Schriften, tot 
hun eigen verderf.’ (2 Pet. 3:15,16). 
 

Dat Paulus inderdaad “anders” is blijkt onder andere wel, dat hij zijn leven lang zijn apostelambt 
en zijn boodschap heeft moeten verdedigen. Hij was geen getuige geweest van het leven van de 
Heere op aarde. En ook van de opstanding van de Heere had hij op een hele andere wijze kennis 
genomen dan de andere apostelen, de twaalven. De moeilijkheid van Paulus verdwijnt grotendeels 
als we erkennen dat hij inderdaad anders is dan de andere apostelen en als we iets van zijn 
bevinding kennen die hij beschrijft. 
 
Het verschil tussen de boodschap van Paulus en andere delen van de Schrift lezen we soms in een 
enkel woord of uitdrukking. Een zo’n woord is het hele eenvoudige “sun”  (in samenstellingen 
soms “sum-” of “su-”, met. 
 
Het overgrote deel van het Christendom erkent en herkent de leer: dat Hij met Zijn bloed betaald 
heeft voor al mijn zonden. Christus vóór ons. Natuurlijk is daar niets mis mee. En ook Paulus 
schrijft daar in zulke termen over. Bijvoorbeeld Romeinen 5:6.  
 

‘Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven.’ 
 
Of Efeze 5:7.  
 

‘In Wie wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar 
de rijkdom Zijner genade.’ 

 
Maar Paulus schrijft meer. Hij gaat verder. Iets wat we alleen in zijn onderwijs vinden. Dat maakt 
hem anders. En als ons hart het niet verstaat, maak het hem ook moeilijk. Het verschil zit hem 
zoals gezegd in het woordje sun, ‘met’. Christus voor ons is één facet van Bijbels onderwijs. Wij 
met Hem, is iets geheel anders. En dat is wat we bij Paulus vinden. 


