Korte studies in Mattheiis (125)
De Bergrede (30)

In het vervolg van de Bergrede, de hoofdstukken 6 en 7, vinden we een grote tweedeling door de
woorden ‘wees op uw hoede’.

‘WEES oP Uw HOEDE dat u uw liefdegave niet geeft in tegenwoordigheid van de mensen om
door hen gezien te worden.” (Mat. 6:1).

‘Maar WEES OP UW HOEDE voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toekomen maar
van binnen roofzuchtige wolven zijn.’ (Mat. 7:15).

De overeenkomst is duidelijk. De tegenstelling ook. Er zijn twee dingen waar de discipelen van de
Heer voor op hun hoede moeten zijn. Fouten neigingen van binnenuit en de valse profeten van
buitenaf.

De Heere besteed de meeste aandacht aan de eerste. Verkeerde neigingen van binnenuit.
Godsdienst plichten waarnemen met het doel om door de mensen gezien te worden. Uiterlijk
vertoon. De Heere onderscheidt dit in drie dingen.

1. Liefdegaven (Mat. 6:1-4)
2. Gebed (Mat. 6:5-15)
3. Vasten (Mat. 6:16-18)

Hoewel ‘wees op uw hoede’ alleen gebruikt wordt voor de eerste, maakt de context duidelijk dat
die woorden ook voor de tweede en derde bedoeld zijn.

De drie punten hierboven, liefdegaven, gebed en vasten worden aan elkaar gekoppeld door twee
woorden: ‘Loon’ en ‘uw Vader Die in het verborgen ziet’

De structuur van dit eerste gedeelte van hoofdstuk 6 wordt hiermee duidelijk:
6:1 ‘Wees op uw hoede’

Liefdegaven
6:2 ‘Voorwaar Ik zeg u: zij hebben hun loon al’
6:4 ‘en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.’

Bidden
6:5 ‘Voorwaar Ik zeg u dat zij hun loon al hebben.’
6:6 ‘en uw Vader Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.’

Vasten
6:16 ‘Voorwaar Ik zeg u dat zij hun loon al hebben.’
6:18 ‘en uw Vader Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.’

Hetloon van de huichelaar in geven, bidden en vasten is het applaus van de mensen en de wereld
om hem heen. Het loon van hen die deze dingen doen vanuit een oprecht beginsel en in het
verborgene is dat hun Vader het ziet en het (later) in het openbaar zal vergelden.

De dingen doen in het verborgene, zonder dat anderen zien hoe groot de gave of de inspanning is,
is een vorm van zelfverloochening. Het gaat niet om het behouden van de ziel of het winnen van



de wereld, maar om het loon van de Vader uit genade. De volgende woorden uit Mattheiis lijken
me een goede toepassing om deze studie mee af te sluiten.

‘Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en
Mij volgen. Want wie zijn leven! zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven
zal verliezen om Mij, die zal het vinden. Want wat baat het een mens als hij heel de wereld wint
en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Want de Zoon
des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn engelen en dan zal Hij ieder
VERGELDEN NAAR ZIJN DADEN.” (Mat. 16:24-27).
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