Korte studies in Mattheiis (128)
De Bergrede (33)

Het heiligen van Gods Naam vindt zijn uitleg in het boek Ezechiél. We zagen in hoofdstuk 36 dat
God Zijn eigen Naam zal heiligen onder de volken door Zijn volk terug te brengen naar het land.
We komen het heiligen van de Naam van God ook nog in het boek Jesaja tegen. Jesaja 29 is tevens
de enige andere tekst in de Tenach waar we een uitleg voor ‘Uw Naam worde geheiligd’ aan
kunnen ontlenen.

‘Daarom zo zegt de HEERE tegen het huis van Jakob, Hij Die Abraham heeft verlost; Nu zal
Jakob niet beschaamd worden en nu zal zijn gezicht niet wit wegtrekken, want als hij zijn
kinderen ziet, het werk van Mijn handen in zijn midden, dan zullen zij MIJN NAAM HEILIGEN! en
zij zullen de Heilige van Jakob HEILIGEN, zij zullen bevreesd zijn voor de God van Israél.’ (Jes.
29:22,23).

Wie zijn deze ‘zij’ die Gods Naam zullen heiligen of voor heilig zullen erkennen. Jesaja spreekt in
dezelfde context van ‘zachtmoedigen’ (vs. 19), de ‘armen’ (vs. 19) en ‘de rechtvaardige’(vs. 21).
Een link naar de zaligsprekingen in Matthels is niet ver te zoeken. Zie de verzen 3,5, 7 en 10 in
Mattheiis 5. Deze ‘armen van geest’ en ‘zachtmoedigen’ in Israél zullen dit gebed bidden. Zij zullen
ook begrijpen wat zij bidden. Dit heeft een wat diepere connectie en die moet ik uitleggen.

In de verzen ervoor predikte Jesaja het volgende:

‘Is het niet nog een klein moment totdat de Libanon zal veranderen in een vruchtbaar veld
en het vruchtbare veld als een woud beschouwd zal worden? Op die dag zullen de doven
horen de woorden van het Boek en, verlost van donkerheid en duisternis, zullen de ogen van
de blinden zien.’ (Jes. 29:18).

Dat is een mooie boodschap die Jesaja mocht brengen, maar geheel anders dan die hij kreeg aan
het begin van zijn roeping. Waar in Jesaja 29 wordt gesproken van doven die horen zullen en
blinden die zien zullen, moest Jesaja aanvankelijk tot zijn volk prediken:

‘Luister voortdurend, maar u zult niet begrijpen. Zie voortdurend, maar u zult het niet
opmerken. Maak het hart van dit volk vet en stop hun oren toe en sluit hun ogen; anders
zullen zij MET HUN OGEN ZIEN en MET HUN OREN HOREN, en met hun hart begrijpen en zich
bekeren en Hij zal hen genezen.’ (Jes. 6:10).

In het begin van de prediking van Jesaja moet hij dus een oordeel over Israél uitspreken; zij zullen
niet kunnen zien en zij zullen niet kunnen horen. Maar ‘op die dag’, die nog toekomstige dag, zullen
de doven horen en de ogen van de blinden zien. Dan wordt dit oordeel omgekeerd in een zegen en
dan zullen zij die eens verblind en verdoofd waren de Naam van de HEERE heiligen. Jesaja 6 en 29
worden dus met elkaar verbonden door de verblinding van Israél en de omkering daarvan en door
het doof maken van Israél en de omkering daarvan. Als hun ogen en oren weer geopend zullen
zijn, zullen zij de Naam van de HEERE heiligen.

Jesaja 6 begint overigens met het heiligen van de Naam zoals Jesaja 29 ermee eindigt.

‘Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten; heel de aarde is vol van Zijn
heerlijkheid.’ (Jes. 6:3).

1 De HSV vertaalt met ‘als heilig erkennen’, hetgeen uiteraard uitdrukt wat ermee bedoeld wordt.
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Ditis het gezicht dat Jesaja rondom Gods troon zag. Serafs, die veel weg hebben van de cherubs in
Ezechiél 1 en 10 en de dieren in Openbaring 4, die boven Hem en rondom de troon stonden. Zij
brachten het heiligen van de Naam van de HEERE in praktijk.

Dit driemaal heilig zeggen ook de vier dieren, of beter, de vier levende wezens in Openbaring 4:

‘Heilig, heilig, heilig, is de Heere God, de Almachtige, Die was en Die is en Die komt." (Opb.
4:8).

Ook deze vier dieren vinden we in de buurt van de troon in de hemel (Opb. 4:1, 6).
Opmerkelijk is dat we dit driemaal heilig verklaren van de Heere God ook in Psalm 99 terugvinden.
Die Psalm begint met de troon van God en de cherubs, die dus waarschijnlijk dezelfde zijn als de

serafs in Jesaja en de dieren in Openbaring.

‘De HEERE regeert; laten de volken sidderen. Hij troont tussen de cherubs; laat de aarde
beven.’ (Ps. 99:1).

Niet ondenkbaar is dat de woorden van Psalm 99 de lofzang van de cherubs is. Zoals gezegd, bevat
die driemaal ‘heilig’.

‘Laten zij Uw grote en ontzagwekkende Naam loven. HEILIG is Hij." (Ps. 99:3).

‘Roem de HEERE, onze God; buig u neer voor de voetbank van Zijn voeten. HEILIG is Hij. (Ps.
99:8).

‘Roem de HEERE, onze God; buig u neer voor Zijn heilige berg. Want HEILIG is de HEERE, onze
God.’ (Ps.99:9)

Dus ‘heilig, heilig, heilig’.

Dit heiligen van de Naam des HEEREN vindt plaats door de hemelwezens, de serafs, de cherubs
en de dieren.

Als we weer even teruggaan naar Jesaja 29 en zien hoe daar de nakomelingen van Abraham, die
weer kunnen zien en horen, de Naam van de HEERE zullen heiligen, dan krijgt het zinnetje,

‘zoals in de hemel, zo ook op de aarde?’ (Mat. 6:10)

meer betekenis.

‘2 Het is niet onwaarschijnlijk dat we hier moeten vertalen met ‘in hetland’. In het land zal het Koninkrijk in
eerste instantie worden opgericht en in het land zal Gods wil moeten geschieden, omdat dit juist Zijn land
is en bewoond door Zijn volk en opdat zij Zijn Naam daar heiligen voor de ogen van al de heidenvolken.
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